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Het bestrijden van de armoede 
en het onrecht is onze missie, 
zodat elk mens het leven mag 
ervaren als een zegen, met 
bijzondere aandacht voor 
vrouwen en kinderen.’

HOOP 
waar de aarde beeft
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COLOFON
Lopende projecten en de code te vermelden bij steun

Code Project

Algemene werking

10000 Tearfund werking

10010 Waar meest nodig

Tijdelijk Overzees Personeel

25000 Algemeen fonds voor TOP'pers

25ew Ondersteuning Willika Engel

25vh Ondersteuning Hilde Vlaminckx

25yv Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo-Vleugels

Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp

70002 Project Moldavië

70004 The Gleams Foundation, India

70021 Nurture Rural Child Project, Oeganda

70025 Foundation El Shaddai, D.R.Congo

70026 Anaikatti Rural Community College, India

71000 Algemeen Projectenfonds

71001 Roma hulp, Servië

71007 Tuinbouwproject BEM, Brazilië

71008 Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso

71009 Waterpompenproject Timoty, Madagaskar 

71011 Gezondheidsproject Vidas Associacion, Peru

71012 Weduwenproject VEM, Brazilië

71037 Fonds voor Microkredieten

71068 Lepradorp, kindertehuis, en oogkliniek Velemegna, India

71069 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar

73000 Algemeen kinderprojectenfonds

73003 Project Samaria, werking onder Garibous jongeren, Burkina Faso

73004 Project Samaria, aankoop van het terrein voor opvang kinderen

73015 Mobiele Klinieken Paam Laafi, Burkina Faso

73016 Pãn-Bila project, Burkina Faso

73017 Children's Community Center Paam Laafi, Burkina Faso

74081 Studiefonds voor meisjes, Oeganda

77000 Algemeen noodhulpfonds

77005 Noodhulp Jemen

77011 Noodhulp verwaarloosde crisis in Minembwe, Zuid-Kivu, DRCongo

77012 Noodhulp Oekraïne

77019 Oeganda - watervoorziening

77053 Noodhulp Syrië

77062 Aardbeving Turkije en Syrië

Kinderadoptieprogramma's

72000 Ondersteunend kinderadoptiefonds

72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië

72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda

72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh

Naastenliefde, grenzeloos



Wanneer u deze Inzicht ontvangt, is de lente in het land. De kale en grijze winter 
heeft plaatsgemaakt voor de levendigheid en energie die de lente brengt. De 
natuur komt voorzichtig weer tot bloei, kleurrijke bloemen verschijnen tussen het 
gras en frisse bladeren ontspruiten aan de bomen. De lente biedt de noodzakelijke 
omstandigheden om de natuur weer tot volle bloei te laten komen. Met de juiste 
zorg zal die in de zomer vorm geven aan prachtige tuinen en parken.

Op dezelfde manier heeft ieder mens een ongelooflijk potentieel gekregen van 
God, maar het vereist de juiste omstandigheden om tot bloei te komen. Helaas 
gaan veel mensen, in het bijzonder vrouwen en kinderen, gebukt onder moeilijke 
omstandigheden. Zij leven als het ware in een financiële winter. Met uw steun kan 
Tearfund jaar na jaar werken aan omstandigheden waarin de talenten van mensen 
in ontwikkelingslanden tot bloei kunnen komen. We hebben daarbij bijzondere 
aandacht voor toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Wij zijn dankbaar voor de vele jaren die onze voormalige directeur, Cécil Van 
Maelsaeke, in Tearfund heeft geïnvesteerd. We plukken nu de vruchten van zijn 
inspanningen en uw steun. Kinderen uit sponsorprogramma’s die afstuderen aan 
de universiteit, dorpen die na een natuurramp werden heropgebouwd in India en 
weer een plaats van ontmoeting zijn voor de inwoners, enzovoort. De woorden uit 
Mattheus 25:23 lijken mij hier bijzonder van toepassing: ‘Voortreffelijk, je bent een 
goede en betrouwbare dienaar.’ We wensen Cécil dan ook alle zegen toe in het 
nieuwe seizoen van zijn leven.

Met zijn vertrek en de start van mijzelf als nieuwe directeur en Aster Meekers 
als onze nieuwe medewerkster projecten, begint ook voor Tearfund een nieuw 
seizoen. We kijken ernaar uit om de komende jaren met dezelfde zorg te blijven 
samenwerken met u. Zo kunnen we, geïnspireerd door het evangelie, blijven zorgen 
voor de juiste omstandigheden voor de meest kwetsbaren om hun potentieel tot 
bloei te laten komen. 

Bedankt om onze partner te zijn in dit nieuwe seizoen.

Alejandro Alba 
Algemeen directeur
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Beste lezer

Afscheidsreceptie Cécil Van Maelsaeke en 
kennismaking nieuwe directeur Alejandro Alba

zaterdag 22 april om 14u30
Christengemeente Boom, Beukenlaan 54, 2850 Boom

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 15 april 2023

via mail: info@tearfund.be of telefonisch: 02 251 77 10
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Aster Meekers 
onze nieuwe medewerkster projecten

Dankbaar 

Want soms is het tijd.
Tijd voor iets nieuw.
Iets nieuw laat soms op zich wachten.
Wachten.
Wachten, want zegen komt altijd op de juiste tijd.
En de juiste tijd geeft dankbaarheid. 
Heel veel dankbaarheid. 

Ja dankbaar.

Voor de start van een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Het is alsof God de deur lang gesloten gehouden 
heeft, mij op andere plaatsen toegerust heeft, en nu na lang bidden, vragen en geduld, de deur heeft 
geopend. 

“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, 
anderen als profeten, weer anderen als evangelisten 
en nog weer anderen als herders en leraars, om de 
heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, 
tot opbouw van het lichaam van Christus.” 

(Efeziërs 4:11-13, HSV)
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Dankbaar.

Want hoe zalig is het dat God ons allemaal andere gaven gegeven heeft, om elkaar toe te rusten, voor 
dienstbetoon. Ik kan er eindeloos van blijven genieten. Mijn verwondering is groot. Het is een grote 
puzzel, niet één is Hij vergeten. Iedereen heeft een essentieel deel. Jij, ik, de mensen die we dienen met 
ons werk.

Ja, dankbaar. 

Dankbaar voor de vele vormen van dienstbetoon. Dankbaar dat ik hiervan deel mag uitmaken, iets veel 
groter, en toch zo klein. Als ik mijn collega hier hoor zeggen: “zelf reis ik niet, maar als ik hier, door te 
dienen toch impact kan maken ginder waar de nood het hoogst is, ben ik enorm blij”. Ja, dan springt 
ook mijn hart op in mij, want hoe vaak willen we maar doen, doen, doen en direct resultaat zien?

Zo dankbaar. 

Dat we iets kunnen doen voor onze naaste broeders… En hij antwoordde: “Heb de Here, uw God, lief 
met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief 
als uzelf.” (Lucas 10:27, HTB) En we weten allemaal wie de naaste is als we even verder lezen. Het is 
een hele uitdaging, want: ‘net zo lief als mezelf’, ik hoop dat ik daar ooit écht mag komen. 

Enorm dankbaar. 

Voor jou. Want jij bent degene die dit mee mogelijk maakt. Jij bent degene die ik dien als ik voor de 
projecten werk. Heel dankbaar voor jouw betrokkenheid en voor de kansen die ik van je kreeg toen je 
Tearfund begon te steunen. Dankbaar voor jou, want nu werken wij samen aan iets nog veel groter. 

Dankbaar sta ik tot je dienst, tot opbouw van het lichaam van Christus…  

‘Team van Tearfund van links naar rechts: Aster – Eva – Sukja – Paula – Alejandro’
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heid verbeteren in de dorpen. Ziekenhuisper-
soneel zou via helikopter de dorpen bezoeken 
en basisgezondheidszorg aanbieden, evenals 
gezondheidsopvoeding en vaccinaties. Daar-
bij hebben ze bijzondere aandacht voor jonge 
kinderen en zwangere vrouwen.

Met de helikopter kan het ziekenhuisper-
soneel in slechts 20 minuten deze dorpen 
bereiken. Het gebruik van een helikopter stelt 
hen in staat om in 5 dagen, in 10 tot 18 dorpen 
basisgezondheidszorg te bieden. Ze willen dit 
jaar al de 21 dorpen minstens een eerste keer 
bereiken.

Helimission goed nieuws 
voor Madagaskar

Er zijn echter wel opties. Met het project van 
‘Helimission’: wil het Vaovao Mahafaly zieken-
huis de komende vijf jaar de algemene gezond-

Madagaskar is een van de armste landen 
ter wereld. De gezondheidszorg is er zeer 
beperkt. Het ziekenhuis Vaovao Mahafaly 
in Mandritsara zet zich al jarenlang in om 
toegankelijke en kwalitatieve gezond-
heidszorg te bieden in het Noorden van 
het eiland. Het ziekenhuis bereikt ongeveer 
150 dorpen in de wijde omgeving. 21 van 
deze dorpen zijn echter zeer geïsoleerd en 
slechts 4 maanden per jaar bereikbaar. 
De aarden wegen naar deze dorpen staan 
het grootste deel van de tijd onder water, 
omdat de rivieren overstromen. De wegen 
raken zo beschadigd en dat maakt de 
tocht naar de dorpen zeer moeilijk. Ook de 
afstanden zijn te groot, sommige van deze 
dorpen liggen op ongeveer 100 km van 
Mandritsara. 



inzicht ° p7

Het bevolkingsaantal in de 21 
geïsoleerde dorpen wordt geschat op 52.500 in-
woners, waarvan een 2.500-tal kinderen jonger 
dan 1 jaar. Het aantal zwangere vrouwen wordt 
geschat op ongeveer 2.000. Tijdens de bezoe-
ken zullen ook inwoners uit de 70 nabijgelegen 
dorpen kunnen bereikt worden, wat de impact 
van de bezoeken nog vergroot. 

Achtergrondinformatie 
over de 21 dorpen:

Economie:
100 % van de bevolking is landbouwer, velen 
zijn ook veetelers. Grond die verbouwd kan 
worden neemt van jaar tot jaar af. Dit komt 
door de zeer grote gezinnen (8 tot 10 kinderen 
per gezin) die de grond nadien verdelen tussen 
de kinderen.

Gezondheidssituatie:
De dorpen liggen allemaal ver van een basis-
gezondheidscentrum van de overheid: tussen 
11 en 100 km. Mensen moeten minstens 2 uur 
of zelfs een paar dagen lopen om een gezond-
heidswerker te zien. Ernstig zieken sterven 
tijdens de verplaatsing.

Uitdagingen:
De dorpen worden beheerst door taboes en 
traditionele praktijken, waardoor de algemene 
gezondheid in het gedrang komt.
Gebrek aan preventiestrategieën, informatie en 
procedures leidt ertoe dat veelvoorkomende 
ziekten en noodsituaties niet kunnen worden 
opgevangen. Basiskennis rond preventie en 
gezondheid zou een sterke positieve impact 
kunnen hebben op de inwoners.

Als Tearfund willen we dit 
project de komende jaren 
ondersteunen. Als u ook wil 
bijdragen aan dit project , 
vermeld dan de code: 71069, 
Helimission bij uw gift.
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Vrede. Het is een zegen die we elkaar toewensen. 
Helaas zijn oorlog en geweld nog vaak realiteit 
op verschillende plekken in de wereld. De burger-
bevolking wordt altijd getroffen. Met uw steun 
hebben we doorheen de jaren in verschillende 
conflictgebieden de burgerbevolking kunnen hel-
pen. In dit nummer Inzicht blikken we graag terug 
op wat we de laatste jaren mochten betekenen in 
verschillende conflictgebieden.

Jemen
De oorlog woedt voort en de situatie blijft schrij-
nend. Samen met u rehabiliteren we de water-
infrastructuur om het leven in de streek rond de 
stad Ibb te verbeteren.

Hoop bloeit tussen 
het oorlogspuin

Oekraïne
De omstandigheden voor de vluchtelingen zijn 
zwaar ... Sinds de start van de winterhulpactie 
konden we meer dan 900.000 mensen helpen 
met essentiële hulp zoals: voedsel, huishoudelijke 
artikelen, eerstelijnsgezondheidszorg, levensbe-
hoeften op het gebied van hygiëne, onderdak, …

Ethiopië
Dit complexe en langdurige conflict brengt vele 
uitdagingen. We blijven hard werken om mensen 
te bereiken die dringend hulp nodig hebben: voed-
sel, onderdak en medicijnen. Er is een tekort aan 
brandstof en de wegen zijn vaak afgesloten. Toch 
konden we bijna 1 miljoen mensen op de ene of 
andere manier helpen. Dank u voor uw steun!

Syrië
We focusten specifiek op gezinnen van ont-
heemde Syriërs, afgelegen gastgemeenschappen 
en andere gemeenschappen die niet door andere 
kerken of organisaties worden bereikt. Met grote 
dankbaarheid mogen we melden dat we al meer 
dan 28.400 individuen konden helpen!

Minembwe
Spanningen en conflicten zijn al lang aanwezig 
in deze streek in Congo. Dit heeft ook impact op 
de voedselzekerheid. Om die reden zetten we in 
op landbouw. De activiteiten gaan goed vooruit. 
Boerengroepen hebben training gekregen in het 
opzetten van groentekwekerijen en er zijn 32 
kwekerijen opgericht waar kool, aubergine en ui 
worden verbouwd.

Tearfund Duitsland
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Op 6 januari 2023, midden in de nacht, 
werd het leven van vele mensen in Syrië en 
Turkije letterlijk door elkaar geschud. Trauma, pijn, 
verdriet en angst zijn sindsdien niet meer weg te 
denken. Zij vechten tegen ontbering en hopeloos-
heid: wat zal morgen brengen?! Wij proberen te 
beseffen wat het eigenlijk inhoudt …

“En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als 
één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich 
mee.” (1 Korinthiërs 12:26)

Het is onvoorstelbaar. Na jarenlang conflict en 
oorlog in Syrië, nu ook nog dit. Eerlijk, die oorlog 
waren we toch alweer even vergeten? Het slipt 
naar de achtergrond. Maar nu kwam het weer bo-
ven. In Syrië voorzien we al vele jaren opnieuw en 
opnieuw winterhulp. Wat als jij het was die daar 
in de koude met amper kledij door de snijdende 
wind moet zoeken naar een plekje om, al is het 
maar even, terug warm te krijgen? 

Overweeg alstublieft maandelijkse steun voor de projecten van 
Tearfund.   Tearfund algemeen: 10000  Aardbeving Syrië: 77062 

Aleppo, Medair

Ik voel het weer, het is niet alleen de oorlog, 
ook nog een aardbeving met meerdere tiendui-
zenden doden… Samen met onze partner Merath 
was het snel duidelijk: wij gaan. Dit is een noodsi-
tuatie, dus op 7 januari was het plan uitgewerkt 
en op 8 januari waren we ter plaatse. De eerste 
fase van noodhulp is tegen dat u dit leest bijna 
afgesloten. We staan dan in voor onderdak, 
voedsel, dekens, truien en vesten, hygiënemid-
delen: pakketjes hoop en een stukje Jezus voor de 
getroffenen.

Hoe je het ook draait of keert, dit wordt een 
lange rit. De tweede fase waartoe we ons al 
verbonden hebben om er samen aan te werken, 
duurt een jaar. 
 
Door samen te werken kunnen we een 
stuk concrete hulp en hoop bieden en op die ma-
nier ook een stuk(je) Jezus. 

In liefde en omdat íéder mens telt!

Aardbeving noodhulp

Aleppo, Medair
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Tearfund-zondag
Laat de kinderen tot bij mij komen

Dat kinderjaren vormend zijn voor je volwas-
sen karakter, is wetenschappelijk vastgesteld. 
De ervaringen die kinderen opdoen, spelen een 
belangrijke rol in hun ontwikkeling en welzijn. 
Een goede start heeft een grote impact op het 
leven. Dit is ook wat de Bijbel ons leert, zo lezen 
we in Spreuken 22:6 

“Leer een kind van jongs af aan de 
juiste weg, en het zal er niet van 
afwijken wanneer het oud geworden 
is.” – Spreuken 22:6

Maar, dit is niet evident. Er zijn nog vele andere 
factoren die belangrijk zijn voor je ontwikke-
ling. Zo staan bijvoorbeeld honger en ziekte de 
lichamelijke ontwikkeling in de weg. Jammer 
genoeg sterven er nog ieder jaar meer dan 2 
miljoen mensen aan honger en meer dan 5 
miljoen mensen door het gebrek aan toegang 
tot degelijke gezondheidszorg. Slecht onderwijs 
beperkt hun geestelijk leven. 

In een wereld waar armoede en onrecht steeds 
aanwezig zijn, bestaat het gevaar dat onze 
harten hier ongevoelig voor worden. Daarom 
nodigen we jullie uit om samen met ons Tear-
fundzondag te beleven, de eerste zondag van 
mei. Dit jaar staan we heel bewust stil bij de 
omstandigheden van de verdrukten en armen, 
dit jaar met specifieke aandacht voor kinderen. 
Ook als Kerk willen we opnieuw ons hart laten 
raken door wat God raakt. Zo brengen we in 
deze wereld een stukje Jezus op een heel prakti-
sche manier. Ziet u ook Jezus als we ijveren voor 
een wereld waarin ieder kind toegang heeft tot 
voldoende voeding, basisgezondheidszorg en 
onderwijs?

De komende maanden zullen we op onze web-
site heel wat informatie beschikbaar maken. We 
werken aan hoopvolle getuigenissen, een leer-
rijke boodschap en leuk materiaal voor kinderen. 
Dit heeft echter weinig zin als het niet tot bij 
de mensen in jouw omgeving geraakt. Daarom 
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hebben we jouw hulp nodig, ben jij onze ambas-
sadeur in je kerk en omgeving? Ambassadeur 
voor de kinderen in de armste streken op onze 
aarde, ambassadeur voor christelijk ontwikke-
lingswerk en ambassadeur voor het werk dat jij 
en ik samen realiseren via Tearfund. 

Maken jullie mee van Tearfund-
zondag een succes?
Fransiscaans zegengebed
Moge God ons zegenen met ongemak bij 
gemakkelijke antwoorden, halve antwoorden 
en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep 
vanuit ons hart mogen leven. 
 
Moge God ons zegenen met woede bij onrecht-
vaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van 
Gods schepselen, zodat we mogen werken aan 
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen om te ver-
gieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, 
honger en oorlog, zodat we onze handen kun-
nen uitstrekken om hen te troosten en om hun 
pijn in vreugde te veranderen. 
 
En moge God ons zegenen met genoeg dwaas-
heid om te geloven dat we een verschil kunnen 
maken in de wereld, zodat wij kunnen doen 
waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan 
kan worden.

één zondag per jaar nodigen we de Kerk uit om stil te staan bij de 
omstandigheden van de armste in de wereld.
We doen dit steeds op de eerste zondag van mei, dit jaar is dat 
7 mei 2023.
Wij voorzien inspirerend materiaal dat gedeeld kan worden binnen 
jullie kerk en omgeving.
Maken jullie van de Tearfund-zondag mee een succes? 

Tearfund-zondag
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Kary
Het verhaal van een gariboujongen

Kary (schuilnaam) was zeven jaar toen zijn moeder vertrok en hem alleen bij zijn vader achterliet. 
Deze hertrouwde met een vrouw die de jongen zo erg mishandelde dat ze uiteindelijk weer werd 
weggestuurd. Toen Kary tien jaar was, besloot zijn vader hem achter te laten bij een traditionele 
koranmeester. De jongen smeekte om hem in een gewone school in te schrijven, waarop zijn vader 
beloofde terug te komen na zijn reis naar Ivoorkust.

Plots was Kary ‘garibou’ geworden, moest hij de Koran vanbuiten leren en bedelen tot zijn vader te-
rugkwam. Acht zware jaren lang hoorde hij niets meer van zijn vader, tot hij andere kinderen achter 
zijn rug hoorde praten… Kary’s vader was overleden. Het idee dat hij nu helemaal geen weet meer 
had van levende familieleden was ondraaglijk voor hem. 
 
Samaria 

 
    

In januari 2017 zagen we Kary voor het eerst in Samaria bin-
nenkomen. Een stille, wantrouwige en zeer gesloten jongen die 
regelmatig bij ruzies betrokken was en nadien urenlang weigerde 
te praten. Toch bleef hij naar Samaria komen, waar hij zich kon 
wassen, te eten kreeg, mocht spelen en kwam luisteren naar 
verhalen. We verzorgden zeer regelmatig Kary’s wonden en on-
danks zijn moeilijke gedrag bleven we hem in Samaria overladen 
met liefde en geduld.
 Vandaag is Kary 18 jaar. Hoewel hij het emotioneel regelmatig 
zwaar blijf hebben, zegt hij in Samaria een familie te hebben 
gevonden waar hij terecht kan voor troost en een luisterend oor. 
Kary weet dat hij geliefd is, en Samaria is een tweede thuis voor 
hem geworden. Vorig jaar konden we Kary inschrijven in (avond)
school, wat hij altijd al gewild heeft. Dankzij de bijlessen die hij 

krijgt in Samaria gaat hij vlot vooruit op school en leert hij steeds beter lezen en schrijven. Hij kreeg 
in Samaria ook de nodige kledij, een fiets voor zijn regelmatige verplaatsingen en massa’s liefde-
volle aandacht. Kary durft weer geloven dat ook hij recht heeft op een hoopvolle toekomst. 
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In 2022… 
 
…werden doorheen het jaar 232 gariboujongens verwelkomd in Samaria.
Gemiddeld 50 jongens per week konden in Samaria een douche nemen, kleren 
wassen, haren knippen, eten, spelen, verzorgd worden, zich geliefd weten.
7 jongens gingen naar school, 5 hiervan volgden bijlessen in Samaria.
1 jongen zette zijn opleiding bij een kleermaker voort en ontving een eigen naai-
machine.
100 geboorteaktes werden opgesteld voor gariboujongens zonder bestaansbewijs.
Een nieuw klaslokaal werd gebouwd op het Samariaterrein.
350 gariboujongens werden verwend tijdens het grote Samaria Kerstfeest.
Allemaal hoorden ze dat God van hen houdt.

De noden groeien, steun je mee ons werk? 73003 Samaria

Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal Ik hen genezen, 
hen leiden en hun vertroosting schenken. Treurenden leg 
Ik een lofzang op de lippen: Vrede, vrede voor iedereen, ver 
weg of dichtbij – zegt de HEER –, Ik zal genezing brengen. 

(Jesaia 57:17-18)
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Woordzoeker

Maar we mogen nooit opgeven. Want als we blijven volhouden, 
zullen we op de juiste tijd de zegen van God krijgen.
Galaten 6:9 (BGT)

Kan jij de verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? De overgebleven letters 
vormen de oplossing. 
Mail  je naam, adres, leeftijd en de oplossing naar info@tearfund.be en ontvang een 
verrassing van ons. 
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Advertentie

Naam: 
Adres:					     Woonplaats:
Telefoon:	 E-mailadres: 
Handtekening: 
(enkel bij aanvraag kinderadoptie)

Stuur deze bon naar Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, België of bel naar 02/251 77 10
Voor de on-line lezers: klik op http://www.tearfund.be/contact om bepaalde info aan te vragen.

O Ik wil graag jullie algemene kennismakingsfolder ontvangen 
O Ik wil graag meer informatie over de financiële kinderadoptie 
O Ik wil meedoen met de individuele financiële adoptie voor min. 33 euro/maand
	 en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
    O Ik heb voorkeur voor een jongen/meisje 
    O Ik heb voorkeur voor een kind uit Bangladesh, Oeganda 
    O Ik heb geen voorkeur 
O Ik wil meedoen met de groepsadoptie Kindercentra in Brazilië voor min. 20 euro/	
	 maand en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang.
    O Rapportjes mogen per e-mail toegestuurd worden 
    O Ik ontvang de rapportjes liever per post 
O Ik wil het studiefonds steunen voor 5 euro/maand en wacht met betalen tot 
	 ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
O Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens (graag oude adressticker meesturen) 
O Ik hoef Inzicht/TOP-nieuws niet dubbel te ontvangen 
O Ik ben donateur, maar lees Inzicht voortaan via jullie website en hoef die niet 
	 langer via de post 
O U mag mij voortaan af en toe info toesturen via e-mail
O Ik wil graag maandelijks jullie gebedsbrief ‘Grenzeloos’ ontvangen (digitaal via 
 	 mijn e-mailadres)

B
O
N



DTC
Degelijke occasie Laptops en PC’s mét 

garantie aan interessante prijzen.
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