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Het bestrijden van de armoede 
en het onrecht is onze missie, 
zodat elk mens het leven mag 
ervaren als een zegen, met 
bijzondere aandacht voor 
vrouwen en kinderen.
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71000 Algemeen Projectenfonds

71001 Roma hulp, Servië
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71009 Waterpompenproject Timoty, Madagaskar 

71011 Gezondheidsproject Vidas Associacion, Peru

71012 Weduwenproject VEM, Brazilië
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71069 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar
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77005 Noodhulp Jemen

77011 Noodhulp verwaarloosde crisis in Minembwe, Zuid-Kivu, DRCongo

77012 Noodhulp Oekraïne
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77053 Noodhulp Syrië
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72000 Ondersteunend kinderadoptiefonds

72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië

72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda

72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh



Heb je ook herinneringen aan het Eurovisiesongfestival? Ik herinner mij de tijd 
dat we als gezin genoten van een avond muziek. Het waren soms geanimeerde 
gesprekken. Iedereen had een mening over wie nu echt zou moeten winnen, over 
het ( te hoge) showgehalte of hoe het vroeger toch meer om muziek ging. Het leek 
voor mij als kind een tijd van vrede in Europa, ook al was het ook toen niet helemaal zo.

Ondertussen kijk ik al een paar jaar niet meer naar het festival. Toch kwam het 
‘festival’ dit jaar mijn woonkamer langs de voordeur binnen. Voor het optreden 
van de Oekraïense kandidaten kregen ze niet de fameuze 12 points, maar een 
salvo raketten op hun thuisstad. Die aanval verwoestte de opslagplaats van onze 
lokale partner volledig. Duizenden tonnen hulp gingen door deze opslagplaats, 
honderdduizenden burgers die lijden onder de oorlog hadden steun en hoop 
gekregen doordat zij gebruik konden maken van deze faciliteit. Het was allemaal weg!

Dit nieuws komt zwaar binnen. Hoe kunnen we verder helpen in Oekraïne? In 
zware omstandigheden vond onze lokale partner de juiste woorden in Habakuk 
3:17-18. Zelfs in de moeilijkste tijden kunnen we ons verblijden in de Heer. Het is 
een aanmoediging om, ondanks alles, ons te blijven inzetten en onze ogen gericht 
houden op Hem. Hij moedigt ons ook aan. 

Het helpt ook om stil te staan bij alle zegeningen die we ontvangen. Zo is er op 
pagina 6-7 nieuws over de hulp die we konden bieden aan de slachtoffers van de 
aardbeving in Syrië. 

Verder vertrekken er binnenkort opnieuw TOP’pers. Op pagina’s 10 en 11 maak je 
kennis met Benjamin en Astrid. Wat fijn dat zij Gods liefde tastbaar maken daar 
waar zo een grote nood is. Word jij hier ook even enthousiast over als ikzelf?

Dit doet mij afsluiten met de woorden uit Galaten 6:9, hetzelfde vers als op de 
kinderpagina in onze vorige editie. 

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het 
eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

PS: Heb je vorige keer de woordpuzzel opgelost, dan heb je normaal een leuk 
geschenk gevonden in je brievenbus! Is dat niet het geval, laat het ons dan weten.

Alejandro Alba 
Algemeen directeur
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Beste lezer
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Chantal Buyl

omdat Jezus recht deed… 

Ik stel me graag even voor: ik ben Chantal Buyl uit Denderleeuw.  
Je kan me elke zondag vinden in de kerk Evangelische Christenen Ninove. Met mijn man en drie 
kinderen bouwen we er als gezin mee aan onze geestelijke familie.
 
In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor het patrimoniumbeheer van het plaatselijke 
gemeentebestuur. Nu hoop ik die ervaring in visievorming, budgetbeheer en projectmanagement ook 
in te zetten voor Tearfund, want eind april verkoos de Algemene Vergadering me tot nieuw bestuurslid 
van Tearfund. Ik vervang hiermee Guy Lemière die na vele jaren trouwe dienst de fakkel doorgeeft. 
Bedankt Guy, voor je jarenlange inzet!

Tearfund is niet nieuw voor mij. Van kindsbeen af volg ik de inspanningen van Tearfund om het 
evangelie handen en voeten te geven en de strijd tegen armoede en onrecht aan te gaan. 
 

Sinds mijn studententijd denk ik er al aan om ooit nog iets 
voor Tearfund te kunnen betekenen. Niet alleen financieel, 
maar ook praktisch. Nu lijkt de tijd gekomen, onze drie 
kinderen zijn ondertussen flinke tieners die het ook al wel eens 
zonder hun mama kunnen stellen (en dat mag gerust nog wat 
vaker, hoor ik ze denken). 
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Wat me motiveert is o.a. deze Bijbeltekst uit Micha 6:8 (NBV): 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,  
je weet wat de Heer van je wil:  
niets anders dan recht te doen,  
trouw te betrachten  
en nederig de weg te gaan van je God.

Omdat Jezus recht deed, willen wij met Tearfund recht doen. We 
willen mensen, die het minder goed hebben, helpen vooruit te 
geraken. We willen hen nieuwe kansen geven en daarmee het 
voorbeeld van Jezus, de ultieme barmhartige Samaritaan, volgen. 
 
We willen Zijn handen en voeten zijn en hier ook trouw in 
zijn. Samen willen we nederig de weg gaan van onze God. Als 
donateur, als medewerker van Tearfund, als TOP’per, als lid van de 
Algemene vergadering of als bestuurslid: ieder van ons draagt zijn 
steentje bij om recht te doen!

De tekst drukt ook mooi uit waar Tearfund mee bezig is.  
‘Naastenliefde, grenzeloos’. Dat is de baseline van Tearfund.  
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is het 
duidelijkste voorbeeld van naastenliefde en een exacte 
toepassing in de praktijk van Micha 6:8. 

Dit is kort en duidelijk, to the point, en daar hou ik van! God gebruikt geen overvloed van woorden, 
geen lijsten met voorschriften. Hij zegt eigenlijk: 
 
‘Geen gezever, mensen, jullie weten wat Ik wil: gewoon zorgen dat het recht zegeviert. Focus je op 
trouw zijn en volg Mij nederig. Dat is eigenlijk alles wat Ik vraag. Je hoeft je niet in bochten te wringen 
om allerlei grootse dingen te organiseren. Geen druk om de hele wereld te bekeren of toch op zijn 
minst al je buren en vrienden. Begin gewoon met trouw en nederig te zijn en dan doe Ik de rest wel’. 
Dat geeft rust in ons leven. We mogen erop vertrouwen dat God onze weg al voorbereid heeft. We 
moeten ‘gewoon’ de weg volgen, ook al is dat soms helemaal niet gemakkelijk. Maar moeilijk gaat ook! 



inzicht ° p.6

het laatste strootje voor velen. 

De deuren van de kerk waren doorheen 
de jaren letterlijk open, mensen kwamen binnen 
en vonden veiligheid. Nu bleven ze in de kerk en 
zoveel mogelijk ondersteuning werd gegeven: 
matrasjes, dekens, maaltijden driemaal daags, 
… We begonnen ook buiten de kerk de men-
sen te bezoeken en relaties op te bouwen met 
mensen in schuilplaatsen, op scholen, etc.  De 
nood aan humanitaire hulp is nog nooit hoger 
geweest!

Lieve lezer, dank u wel voor uw betrokkenheid 
bij onze broeders en zusters in Syrië!

Zoals u weet verkeert Syrië al jaren in 
oorlog. Stel je voor, na al die jaren stond het 
huis van het gezin van Liliane gelukkig nog 
steeds recht. En toen, tijdens die ene helse 
nacht liggen plots haar huis en geliefden in het 
puin. Niet door de oorlog, maar door de aardbe-
ving. Kon het dan toch nog erger worden?!  

Bij de start van de aardbeving 
heerste er enorme angst, vooral toen 
hevige naschokken de stad bleven 
teisteren. De mensen vluchtten zo snel 
ze konden ver weg van alle gebouwen; 
het was een zeer koude en moeilijke 
periode! Wanneer je iemand vroeg hoe 
het ging, rolden de tranen direct over 
hun gezicht. Woorden bleven uit. Syrië 
leed voor de aardbeving al 12 jaar onder 
voortdurende oorlog. De aardschokken 
en verwoesting waren een trigger voor 
pijnlijke oorlogsherinneringen, het was 

Syrië dankt, Syrië hoopt
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Dankzij bestaande relaties met kerken en 
leveranciers, kon onze partner reeds na enkele 
dagen een eerste hoeveelheid middelen voor-
zien. Meer dan 25 kerken in Noord-Syrië werden 
voorzien van duizenden dekens, jassen, dikke 

Wanneer je de hongerige schenkt wat 
je zelf nodig hebt en de verdrukte 
gul onthaalt, dan zal je licht in het 
donker schijnen, je duisternis wordt als 
het licht van het middaguur. 
Jesaja 58:10

Door het praktisch uitleven van liefde voor de 
mensen rondom hen, kan de kerk het evangelie 
uitleven! We bidden dat we een zegen mogen 
zijn voor de mensen en dat we hen de liefde en 
oprechte zorg van Christus mogen laten zien in 
deze moeilijke tijden.

Blijf alsjeblieft voor ons 
bidden en ons ondersteunen 
(77062 - aardbeving Syrië).

truien, voedselpakketten, hygiënisch materiaal, 
… We hebben gemerkt dat een bezoekje van 
onze partner vaak voldoende is om terug een 
glimlach te toveren op iemand zijn gezicht. 
Wanneer zij zien dat er nog steeds iemand om 
hen geeft, voelen zij zicht getroost en weten ze 
dat God hun niet vergeten is. 

De aardbeving is vandaag niet meer in 
het nieuws, toch hebben de mensen nog geen 
huis om naar terug te keren. Ze hebben zeer 
weinig hoop. De noden blijven aanhouden en 
vermoedelijk zelfs toenemen de komende jaren. 
Het is samen met onze partner ons verlangen 
dat de kerk in de komende twee jaar stabiel 
1.000 families kan blijven ondersteunen. 
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Dromen werden werkelijkheid toen midden 2017 
de eerste stappen gezet werden voor de aankoop 
van een stuk grond waarop een eigen school-
gebouw kon komen te staan. We gingen erop 
vooruit. Er zou geen huur meer betaald moeten 
worden, het land en de school zouden van onszelf 
zijn, geweldig! Langzaam maar zeker werd het 

Van gras naar genade

land voorbereid en werden de voorbereidingen 
voor de bouw getroffen. Met een sprong in de 
tijd werden - na veel hindernissen op de weg van 
vallen en opstaan, de bouw stilleggen en terug 
opstarten –begin dit jaar al de laatste afwerkingen 
gedaan aan het schoolgebouw. Loof de Heer! 

Help je ons helpen? 

Dit mooie project is afgerond 
(en heeft geen financiën 
meer nodig). 

Met dankbaarheid stellen we u graag het afgewerkte project van onze partner NRCU (Nurture Rural 
Child Uganda) voor!

Begin 2017 kwam J. bij ons. Met een groot hart en veel energie voor dit mooie project maakte hij 
ook ons warm. In Oeganda, op het platte land ergens in het westen van het land, is er nood aan een 
school zodat jongvolwassenen kunnen studeren. Een school voor jongvolwassenen op het platte 
land? De hoop op een betere toekomst. 

Onderwijs is de sleutel om generatiearmoede te doorbreken!

Tracy kreeg een beurs op Nurture college Bigun-
giro. Zij had de hoop op een studie al lang geleden 
verloren. Ze is 18 jaar oud en aanvaardde Jezus 
als haar redder. Nu leidt ze zelfs anderen in bijbel-
studie. Want daarvoor wordt het schoolgebouw 
ook gebruikt. Niet alleen is Nurture college een 
plaats van opleiding, het is een plaats waar een 
keer per week bijbelstudie plaatsvindt en op don-
derdagavond is er ruimte om elkaar te ontmoeten 

en samen te zingen. 
Er studeren momenteel 32 studenten. 14 van hen 
zijn wees, moeten geen schoolbijdrage betalen 
en krijgen zo een ticket naar hoop! De studenten 
volgen een secundaire beroepsopleiding waarbij 
zij de keuze hebben tussen: kleermakerij, beauty-
salon, management en computervaardigheden. 
De school ondersteunt kwetsbare studenten en de 
gemeenschap in de omgeving. 

Steun nu onze onderwijsprojecten in:

India - 70004: Scholenproject   
Servië - 71001: Roma hulp 
Oeganda - 74081: Studiefonds voor 
   meisjes
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Ben je enthousiast wanneer Gods liefde tastbaar wordt in de meest kwetsbare regio’s? Wil je hier 

professioneel mee bezig zijn? Bij Tearfund kom je in een gemotiveerd team terecht dat hier elke dag 

aan werkt. We hebben ook aandacht voor elkaar en de balans tussen werk en gezin. Naast voldoening 

ontvang je ook een loon volgens de sectorale barema’s en maaltijdcheques.

We zijn op zoek naar een:

Word jij onze nieuwe collega?

2. Medewerker financiën
Je bent een belangrijke spil in ons team. Dankzij jou loopt het financiële luik 

vlot. Zo lever je de financiële rapporten en inzichten om samen onderbouwde 

beslissingen te maken. Daarnaast stel je mee de jaarlijkse begroting op en volg 

je die op. Verder zorg je voor een juiste registratie van alle financiële transac-

ties. Opdat jouw aandacht kan gaan naar de taken die jouw analytische blik en 

hands-on aanpak echt kunnen gebruiken werk je mee aan de optimalisering 

van de financiële processen. 

u Je bent iemand die van cijfers houdt.

u Idealiter heb je ervaring met het voeren van een boekhouding.

u Je kan vlot werken in het Nederlands. Kennis van Frans en/of Engels zijn een 

    meerwaarde.

De volledige vacatures vind je terug op onze website.

Ben jij klaar voor deze uitdaging? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar 

aa@tearfund.be vóór 11 juli 2023. Heb je vragen of wil je meer informatie over 

deze vacatures? Laat het ons weten op info@tearfund.be.

1. Medewerker marketing en communicatie
Je bent de brug tussen Tearfund en onze achterban. Je zorgt er mee voor dat onze 

achterban groeit en betrokken is bij ons werk. Je neemt hiertoe verschillende initi-

atieven, bijvoorbeeld het uitwerken van de marketing- en communicatiestrategie, 

het organiseren van activiteiten voor de achterban of het inspireren van vrijwilligers 

om zelf acties op te zetten.

u Je bent sociaal, creatief en ondernemend. 

u Je wil leren op de job en werkt vlot samen in teamverband. 

u Je hebt bij voorkeur een Bachelor (communicatie en/of marketing) of 

    ervaring in een gelijkaardige rol. 

u Je communiceert vlot, zowel gesproken als geschreven. 
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Leven brengen in Guinee 

Er zijn veel noden in de wereld, zo veel armoede 
en onrechtvaardigheid. Dit is niet Gods plan. Hij 
roept ons om het verschil te maken, om Zijn 
liefde tastbaar te maken waar de nood het 
grootst is. Daarom zijn we verheugd om jullie 
onze nieuwe TOP’pers Benjamin, Astrid en Boaz 
Vanbaelenberghe voor te stellen. Zij hebben 
deze roeping gehoord en beantwoord. Met hun 
geloof in een grote God en de vastberadenheid 
om samen te werken met de lokale bevolking, 
weten ze dat ze bergen kunnen verplaatsen en 
levens veranderen. We zijn dankbaar dat we 
hen kunnen uitzenden en willen hen graag aan 
het woord laten.

grote opening ziekenhuis

Vraag God meer arbeiders te sturen om 
de oogst binnen te halen. (Luc. 10:2) 

 
Wij zijn Benjamin en Astrid, en enkele weken 
geleden heeft Boaz onze familie vergezeld. 
Sinds we elkaar hebben leren kennen, delen we 
de droom om in Gods koninkrijk te dienen en 
hebben we een hart voor het continent Afrika. 
Astrid is kinderarts, terwijl Benjamin een achter-
grond heeft in natuur- en landschapsbeheer en 
een passie heeft voor duurzame landbouw.
De laatste jaren brachten we reeds door in Ma-
yotte en Lesbos waar Astrid als arts werkte en 
waar Benjamin vrijwilligerswerk deed. Nu willen 
we verhuizen naar Guinee, omdat we geloven 
dat God ons heeft geroepen om bij de NGO 
Hope Ignited te dienen. 

Hope Ignited
Hope Ignited is een christelijke NGO met als 
missie de bevolking in Guinee te dienen en op 
te bouwen door er Gods liefde te tonen en zo 
het evangelie te verspreiden. De laatste jaren 
is hun passie uitgegaan naar gezondheidszorg 
voor kinderen, aangezien Guinee minder dan 20 
kinderartsen telt voor 12 miljoen inwoners en 

Ontmoet onze nieuwe TOP’pers
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er geen gespecialiseerd kinderziekenhuis is. De 
kwaliteit van zorg is schrijnend en daar willen ze 
verandering in brengen.
Met de twee kinderartsen in hun team hebben 
ze besloten een eigen kinderziekenhuis te bou-
wen, genaamd Sacré Coeur. 
Dit ziekenhuis zal alle zorg onder één dak 
aanbieden. Kinderen worden er met liefde en 
waardigheid behandeld, strevend naar een hoge 
kwaliteit van zorg. Het ziekenhuis is gebouwd in 
Dubreka, vlak bij de hoofdstad Conakry. Hoewel 
er enkele internationale medewerkers zijn, is het 
doel van Hope Ignited om voornamelijk gedra-
gen te worden door de lokale bevolking.
Om de lokale bevolking hiertoe uit te rusten 
zal Hope Ignited ook een opleiding kinderver-
pleegkunde en kindergeneeskunde organise-
ren. Op dit moment bestaan er namelijk geen 
mogelijkheden in Guinee om deze specialisaties 
te studeren. Hiervoor werken ze nauw samen 
met de lokale universiteit. Bovendien hebben 
de overheid en andere NGO’s al gevraagd of 
het ziekenhuis ook een vaccinatie- en onder-
voedingsprogramma kan opzetten. Om dit 
alles mogelijk te maken, is er nood aan extra 
helpende handen.

onze rol en missie
We zijn ontzettend enthousiast om deel uit te 
maken van dit project en dienstbaar te zijn in 
het ziekenhuis. Astrid zal er werken als arts, 
medeopleider en medeorganisator van de 
verschillende programma’s. Benjamin zal er 
helpen met logistieke organisatie en hiernaast 
zich verdiepen in het nutritieproject. 30% van de 
kinderen zijn er ondervoed, terwijl Guinee een 
heel vruchtbaar land is. Benjamin wil er graag 
voorbeeldtuintjes aanleggen en families van 
ondervoede kinderen ondersteunen hoe meer 
nutritionele voeding te kweken.
Ons hart gaat ernaar uit om Gods liefde te to-
nen en het goede nieuws te kunnen delen met 

van de redactie: Astrid en Benjamin zijn volledig afhankelijk van giften om hun bediening te 
volbrengen. Tearfund ontvangt geen subsidies voor hun levensonderhoud en doet dan ook 
een warme oproep om hen te steunen via ons rekeningnummer: BE41 4359 1900 0110 met 
vermelding: “Astrid en Benjamin, code 25vD”. 
Word zo een belangrijke deelgenoot van hun werk en ontvang regelmatig hun nieuwsbrieven.

de mensen die in Guinee op ons pad komen. We 
voelen ons hierin enorm gesteund door de men-
sen van Hope Ignited. In Guinee is 90 % van 
de bevolking moslim binnen een heel spirituele 
cultuur. Weinigen hebben er Gods liefde mogen 
ervaren of God als hun vader leren kennen. 
Hierin willen we graag verandering brengen.

Steun ons
Binnenkort zullen we met ons gezin naar Guinee 
verhuizen en hebben we jullie steun nodig. We 
willen jullie vragen om ons te steunen, zodat 
we ons werk in het kinderziekenhuis van Sacré 
Coeur en andere programma’s kunnen voortzet-
ten. Dit kan door voor ons te bidden, ambas-
sadeurs te zijn voor ons project of financieel te 
steunen. Samen kunnen we een verschil maken 
en hoop brengen waar de nood het grootst is.
We zijn enorm dankbaar voor jullie gebeden, 
steun en liefde. Laten we samenwerken om 
de liefde van God te verspreiden en heling te 
brengen in Guinee.

Met warme groeten,
Benjamin, Astrid en Boaz

radiografie

spoed en dagopname



inzicht ° p.12

Onlangs verbleef ik in het noorden van Bangla-
desh. In goed overleg met Christian Service Soci-
ety (CSS) maakte ik van daaruit de reis naar het 
zuidelijke Khulna om mijn sponsorkind Hriddi en 
mijn ouders’ sponsorkind Sneha te bezoeken. Na 
een 12 uur lange busrit bereikte ik Khulna, waar 
ik onmiddellijk werd opgepikt door een mede-
werker van CSS en naar hun gasthuis gebracht, 
waar ik verbleef in een comfortabele kamer. 

De volgende ochtend werd ik opgepikt door Bil-
lah, de informatiemanager van het sponsorpro-
gramma, en naar het kantoor van CSS gebracht. 
Buiten stonden Hriddi en Sneha mij op te wach-
ten met een grote bos bloemen. Na een korte 
kennismaking gingen we het kantoor binnen, 
waar de families van de kinderen op ons wacht-
ten. Ik maakte kennis met de ouders van beiden 
en met het jongere zusje van Sneha. Met wat 
versnaperingen erbij en met de hulp van Billah 
om het ijs te breken en om te vertalen, kwam 
het gesprek op gang. Voor Sneha, die nog maar 
sinds begin dit jaar in het adoptieprogramma is 
opgenomen, was het de eerste keer dat ze hier 
kwam; Hriddi was hier al eerder geweest voor de 
bedeling van hulppakketten.

Ik had voor beide meisjes een spel meege-
bracht en we besteedden wat tijd aan het de-
monstreren en uitproberen. Beiden hadden het 
heel snel door. Na een tijdje werd het stilzitten 
moeilijk voor Sneha en gingen we naar de speel-
tuin op het terrein van CSS. De meisjes konden 

Bezoek aan mijn 
sponsorkindje 
in Bangladesh

Dankzij financiële kinderadoptie kunnen we Gods liefde tastbaar 
maken voor kinderen in de armste omstandigheden. We horen re-
gelmatig van kinderen hoe de sponsoring hun leven veranderde, 
maar ook voor sponsorouders kan dit een verrijkende ervaring zijn. 
Hieronder delen we graag het reisverslag van een van de sponsors 
die haar kindje in Bangladesh bezocht.
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Bangladesh is één van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. 
Ruim een kwart van de bevolking is nog ongeletterd. De religieuze minderheden leven over het alge-
meen helemaal onderaan de sociale ladder. Daarom heeft onze partner CSS zijn werk opgericht om de 
nood van de Christelijke gemeenschap te lenigen. De meesten van hen hebben geen eigen grond, zijn 
weinig of niet opgeleid en kunnen de kost van onderwijs voor hun kinderen niet betalen.
Kinderen uit deze kwetsbare gezinnen worden door CSS geholpen via het Community Based Education 
Support Program. Met de bijdragen die Vlaamse sponsors maandelijks geven, voorziet CSS hen van 
schoolgeld, een schooluniform, huiswerkbegeleiding, medische checkups, driemaandelijkse voedsel-
pakketten voor het gezin, enz.

hier even spelen. Daarna gingen we verder met 
een rondleiding in de dichtstbijzijnde projec-
ten: een secundaire school en een technisch 
instituut. Ik bezocht enkele cursussen met een 
zestigdagentraject om studenten op te leiden 
tot ICT-er of batikker/naaister. Na deze cursus 
zouden ze als zelfstandige aan de slag moeten 
kunnen. Na alle uitleg gingen we terug naar het 
kantoor waar we waren uitgenodigd voor een 
uitgebreide maaltijd. Ik genoot van de maaltijd 
en het informele contact met de families. 

Na de maaltijd probeerde ik een videocall te 
organiseren naar mijn ouders, zodat ook zij 
vanuit België  even konden kennismaken met 
Sneha en haar familie. Het duurde even voor 
het lukte om contact te maken en we vulden de 
tijd met het zingen van zondagsschoolliedjes, 
sommige zelfs met gebaren erbij. Sneha startte, 
op aanmoediging van haar mama, de meeste 
liedjes, maar ook Hriddi en alle familieleden 
zongen vlot mee. De videocall lukte uiteindelijk 
en er was een hartelijk gesprek tussen mijn 
ouders en hun sponsorkindje en haar familie. 
Mijn heel beperkte kennis van het Bangla die ik  
- met de nodige hulp van Billah - probeerde in 
te zetten om tussen beiden te vertalen, zorgde 

voor de nodige hilariteit en maakte het gesprek 
gezellig chaotisch. Ik had de indruk dat iedereen 
er evenveel van genoot als ikzelf. 

De families wuifden mij uit toen ik terugge-
bracht werd naar het gasthuis. Het bezoek was 
voorbij, maar Billah en medewerkers hielpen 
mij nog verder om o.a. de volgende ochtend 
opnieuw de juiste bus te nemen. 

Ik ben heel blij dat ik deze families heb mogen 
ontmoeten. Een bezoek van enkele uren is 
natuurlijk niet genoeg om iemand echt te leren 
kennen, maar ik hoop de vriendschap verder te 
onderhouden in onze brieven heen en weer...

Kristien

Ook interesse om een kindje te steunen vanaf 33 € per maand? Surf 
naar www.tearfund.be/kinderadoptie/ of bel naar 02/251 77 10 
voor meer informatie en aanmelding.



inzicht ° p.14

Garibou
Toen Jezus op aarde was, reisde hij veel samen met 
zijn discipelen, Zijn leerlingen. Hij vertelde de mensen 
over God. Hij leerde hen om te leven zoals God het 
wil. Wat Jezus vertelde was heel belangrijk. Het 
was zo belangrijk dat Zijn leerlingen dachten dat 
het alleen voor grote mensen was. 
Op een dag kwamen mensen met hun kinderen naar Jezus. 
De leerlingen van Jezus werden boos. Ze zeiden dat de mensen niet met hun 
kinderen naar Jezus mochten. Maar Jezus wil dat de kinderen tot Hem komen. Jezus 
vindt kinderen belangrijk. Elk kind heeft veel waarde voor Hem. Je kan het verhaal ook 
lezen in de Bijbel in Lukas 18:15-17.
Het is niet voor alle kinderen gemakkelijk om te weten dat ze belangrijk zijn. Sommige 
kinderen horen niet van hun papa of mama dat ze waardevol zijn. Sommige kinderen 
hebben ook niemand die voor hen zorgt. Dat is bijvoorbeeld zo voor veel garibous. 
Een garibou is een leerling die de Koran studeert bij een koranmeester. Deze meester 
neemt hem meestal mee naar een dorp ver weg van de familie. De garibou is verplicht 
om tot 10 uur per dag op straat te bedelen, voor zijn eigen eten en om zijn meester te 
betalen. 
De opleiding bestaat uit het leren van de Koran in het Arabisch. Ze hopen zo gerespec-
teerde Koran-geleerden te kunnen worden. Ze leren weinig andere dingen, waardoor ze 
weinig andere beroepen kunnen uitoefenen. 
Jezus roept soms mensen om voor hen te gaan zorgen. Samen met Tearfund werken 
Théo en Irene bij de garibous. Ze geven hen lessen, spelen met hen en laten hen weten 
dat ze waardevol zijn. Ze doen dit in het Samaria-centrum.

We willen garibous laten weten dat God van hen houdt. We 
sturen kaartjes met de tekst “i nafa ka bon”. In hun eigen 
taal betekent dit “jouw waarde is groot”.
We kregen al een aantal leuke kaartjes, bijvoorbeeld op 
het Art of Faith Festival. Wat fijn om iets te mogen maken 
om andere kinderen te laten weten hoe belangrijk ze zijn 
voor de Here Jezus. Als je een kaartje aan ons bezorgt, 
zorgen wij ervoor dat een garibou dit ontvangt. 
Stuur je kaartje(s) voor 15 juli naar ons: Groenstraat 
19, 1800 Vilvoorde.
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Advertentie

Naam: 
Adres:     Woonplaats:
Telefoon: E-mailadres: 
Handtekening: 
(enkel bij aanvraag kinderadoptie)

Stuur deze bon naar Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, België of bel naar 02/251 77 10
Voor de on-line lezers: klik op http://www.tearfund.be/contact om bepaalde info aan te vragen.

O Ik wil graag jullie algemene kennismakingsfolder ontvangen 
O Ik wil graag meer informatie over de financiële kinderadoptie 
O Ik wil meedoen met de individuele financiële adoptie voor min. 33 euro/maand
 en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
    O Ik heb voorkeur voor een jongen/meisje 
    O Ik heb voorkeur voor een kind uit Bangladesh, Oeganda 
    O Ik heb geen voorkeur 
O Ik wil meedoen met de groepsadoptie Kindercentra in Brazilië voor min. 20 euro/ 
 maand en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang.
    O Rapportjes mogen per e-mail toegestuurd worden 
    O Ik ontvang de rapportjes liever per post 
O Ik wil het studiefonds steunen voor 5 euro/maand en wacht met betalen tot 
 ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
O Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens (graag oude adressticker meesturen) 
O Ik hoef Inzicht/TOP-nieuws niet dubbel te ontvangen 
O Ik ben donateur, maar lees Inzicht voortaan via jullie website en hoef die niet 
 langer via de post 
O U mag mij voortaan af en toe info toesturen via e-mail
O Ik wil graag maandelijks jullie gebedsbrief ‘Grenzeloos’ ontvangen (digitaal via 
  mijn e-mailadres)
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DTC Degelijke occasie Laptops en PC’s mét 
garantie aan interessante prijzen.
Professionele toestellen van Dell - HP - 
Lenovo, enz. 
 016 56 09 84 - info@dtcprinting.be
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