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Het bestrijden van de armoede 
en het onrecht is onze missie, 
zodat elk mens het leven mag 
ervaren als een zegen, met 
bijzondere aandacht voor 
vrouwen en kinderen.

>	 Uw steun maakt het verschil - meer dan 150.000 	
	 euro aan hoop en hulp
>	 Liefde in actie voor ouderen en weduwen in Ayacucho
>	 Van typmachine tot digitale tijdperk 
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Lopende projecten en de code te vermelden bij steun

Code Project

Algemene werking

10000 Tearfund werking

10010 Waar meest nodig

Tijdelijk Overzees Personeel

25000 Algemeen fonds voor TOP'pers

25ew Ondersteuning Willika Engel

25hc Ondersteuning Kristof en Karen Heurckmans-Cerpentier

25vh

25yv Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo-Vleugels

25vds Ondersteuning Peter en Ineke Van Dingenen 

25vd Ondersteuning Benjamin en Astrid Vanbaelenberghe-Devinck

25dhk Ondersteuning Kenneth De Heyn

Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp

70000 Algemeen Projectenfonds 

70004 Scholenproject, India

71003 Eltribo, India

71008 Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso

71037 Fonds voor Microkredieten

71068 Oogkliniek  en kinderhuis Velemegna, India

71069 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar

73000 Algemeen kinderprojectenfonds

73003 Project Samaria, werking onder Garibous jongeren, Burkina Faso

73004 Project Samaria, aankoop van het terrein voor opvang kinderen

73016 Pãn-Bila project, Burkina Faso

74000 Algemeen studiefonds

74081 Studiefonds voor meisjes, Oeganda

77000 Algemeen noodhulpfonds

77011 Noodhulp Congo

77012 Noodhulp Oekraïne

77014 Noodhulp aardbeving Myanmar

77053 Noodhulp Syrië

Kindsponsoring

72000 Ondersteunend fonds kindsponsoring

72001 Kindsponsoring BEM, Brazilië

72002 Kindsponsoring CREED, Oeganda

72003 Kindsponsoring CSS, Bangladesh

Ondersteuning Hilde Vlaminckx
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	 “Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter 
	  geduld dan ongeduld.” – Prediker 7:8

Als ik een lijst zou maken van Bijbelverzen die mij motiveren, dan zou deze 
er zeker op staan. Het herinnert mij aan de vreugde die komt met het 
afronden van een taak. Hoe fijn het is om een boek af te hebben, nadat het 
lukte om ook die laatste pagina’s door te nemen. Of het einde van een lange 
wandeltocht, waarbij de laatste kilometers vreemd genoeg altijd het zwaarst 
wegen. Het voelt als het bereiken van een piek, van waaruit je met voldoening 
kunt terugkijken naar de weg die je hebt afgelegd.

Toch vind ik dit vers nu ook best uitdagend. Deze editie markeert namelijk, na 
meer dan veertig jaar, het einde van Inzicht zoals u het kent. U houdt nu de 
laatste editie in handen van dit vertrouwde formaat. Al vele jaren is Inzicht 
een bron geweest van informatie en getuigenis van het vele mooie werk dat 
we samen mochten realiseren. Op pagina 12-13 nemen we u graag mee 
in de geschiedenis van Inzicht – een reis van typemachine tot het digitale 
tijdperk, gedragen door tientallen vrijwilligers en duizenden lezers. Die vele 
herinneringen en betrokkenheid van zo velen maakt het afronden niet 
vanzelfsprekend.

In september starten we echter een nieuw hoofdstuk. Dan verschijnt ons 
vernieuwde magazine, nog steeds op papier, maar waarin de verschillende 
publicaties van Tearfund worden samengebracht. Eén tijdschrift, één stem 
– met verhalen uit de wereldwijde kerk en van de mensen die we samen 
mogen ondersteunen.

We willen in dat nieuwe magazine méér ruimte geven aan hún stem: aan 
hun veerkracht, geloof en hoop. Maar ook aan úw stem – als lezer, gever en 
gebedspartner. Want Tearfund is geen organisatie op zichzelf. Samen zijn we 
deel van iets groters: een beweging van mensen die Gods liefde handen en 
voeten geeft.

Met deze nieuwe start kunnen we met dankbaarheid kijken naar wat geweest 
is, en met verwachting uitzien naar wat we samen nog mogen doen.
 
Dank dat u deel bent van dit werk – met vreugde om wat is afgerond, en 
hoop voor wat komt.

De naam van het nieuwe magazine ligt nog niet vast. Misschien hebt u 
daar wel een idee over? 
 
We nodigen u van harte uit om mee te denken. Wat zou volgens u 
een goede naam zijn voor dit nieuwe blad? Laat het ons voor eind juli 
weten via info@tearfund.be – we zijn benieuwd naar uw inspiratie.
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De adressen van God 

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam 
de Heilige is: “In den hoge en in het heilige woon Ik, en bij de verbrijzelde 
en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden 
te doen opleven.” (Jesaja 57:15)

Misschien herinnert u zich als trouwe lezer nog waarom dit blad de naam Inzicht kreeg bij de 
eerste druk. Er zijn verschillende gedachtegangen te bedenken — hebt u er ook een?

Terwijl ik onlangs nadacht over waarom wij als christenen het werk doen dat Tearfund doet, 
kwam ik bij de voorbereiding van een preek dit vers tegen. Hier lijkt de profeet Jesaja te 
suggereren dat de Here God twee ‘adressen’ heeft: één in de hemelse gewesten, waar wij nu 
niet kunnen komen, en één hier op aarde, bij de verbrijzelde en nederige van geest. Daar is Hij 
actief, Hij werkt eraan om hun geest en hun hart nieuw leven in te blazen.

Dit deed me opnieuw beseffen waarom we Jezus steeds terugvinden bij hen die gebroken en 
verslagen zijn. Het is daar dat onze hemelse Vader graag verblijft.

En dan nodigt Hij ons uit om Hem op te zoeken — daar waar Hij woont. We mogen als het 
ware Zijn atelier binnenstappen en zien wat Hij doet, hoe Hij de gebrokenen herstelt en 
verkwikt.

Een atelier vol wonderen 

Enkele maanden geleden had ik het voorrecht om het atelier van een edelsmid te bezoeken. 
Met verfijnde instrumenten werkte hij minutieus onder binoculaire vergroting. Af en toe zei 
hij: “Kijk eens… Zie je dat? Begrijp je hoe ik dat maak?” Even later mocht ik zelf proberen. 
We deelden een bijzondere tijd — hij door zijn kunst te tonen, en ik vol verwondering en 
dankbaarheid voor wat ik mocht zien en ervaren.

Net zoals Jezus leerde van Zijn vader Jozef, de timmerman. Het was een mengeling van 
toewijding, saamhorigheid, liefde, aandacht, vreugde en voldoening. Een interactie tussen 
meester en leerling, tussen Vader en kind. Zo krijgen wij Inzicht in Zijn werk en de wereld om 
ons heen.

God nodigt ons uit om mee te kijken in Zijn atelier. Om Zijn perspectief op de wereld te krijgen. 
Dan hoeven wij ons geen zorgen te maken over hoe we morgen het gebroken hart van een 
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medepassagier in de trein of het lijdende kind onder de verzengende zon kunnen genezen — 
want Hij is daar, en dat is Zijn werk.

Als lezer van dit blad, als zendeling op een missie, als christen op de plek waar God u heeft 
geplaatst — u mag bij Hem op bezoek gaan. Daar waar Hij is. Hij laat ons deel worden van 
Zijn werk, van Zijn koninkrijk, zoals Hij ons zal tonen. En dan zullen wij, zoals Paulus zo prachtig 
beschrijft in zijn brief aan de Efeziërs, samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot 
de lengte, breedte en diepte is van Gods liefde.

Vader, geef ons Inzicht in hoe U Uw wereld ziet en toon ons 

hoe wij deel kunnen zijn van Uw werk.

Peter Van Dingenen
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Uw steun maakt het verschil 
- meer dan 150.000 euro aan

hoop en hulp

Congo – 1.100 gezinnen krijgen 
een nieuwe start

De crisis in Oost-Congo blijft aanslepen. 
Ondanks een staakt-het-vuren laaiden de 
gevechten in Noord- en Zuid-Kivu opnieuw op. 
Gewapende groepen blijven mensenrechten-
schendingen plegen en duizenden gezinnen 
slaan opnieuw op de vlucht.

In deze pijnlijke context kwam Tearfund Congo 
snel in actie met eigen middelen om vluchtelin-
gen van schoon drinkwater te voorzien. Dankzij 
een gezamenlijke inspanning van Tearfund 
België en SEL Belgique konden we als evan-
gelische kerken in België – Nederlandstalig en 
Franstalig samen – 50.000 euro inzetten voor 
basisnoodhulp.

Deze steun bereikt 1.100 gezinnen die hun dor-
pen proberen herop te bouwen na hun vlucht 
naar Goma.

Wat een bijzonder jaar. In de afgelopen an-
derhalf jaar konden we, mede dankzij u, méér 
noodhulp bieden dan we ooit hadden durven 
dromen. Uw gebed, uw giften en uw trouw 
maakten het mogelijk om hulp te brengen in 
situaties van oorlog, hongersnood en natuur-
rampen.

Samen met onze collega’s en lokale partners 
wereldwijd konden we meer dan 150.000 euro 
inzetten om hoop en leven te brengen op plaat-
sen waar mensen alles dreigden te verliezen. 
Hieronder laten we u graag zien wat uw betrok-
kenheid concreet mogelijk maakte.
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Ethiopië – voedselzekerheid voor 
9.000 mensen

In Ethiopië kampen meer dan 15 miljoen men-
sen met voedselonzekerheid. Droogte, inflatie 
en conflicten maken vooral moeders met jonge 
kinderen kwetsbaar.

Dankzij uw steun konden we 60.000 euro inzet-
ten om bijna 9.000 mensen te ondersteunen. 
Gezinnen ontvangen maandelijks een basis-
pakket met maïs, olie en verrijkte voeding voor 
kinderen. Tegelijk investeren we in langeter-
mijnoplossingen: training in klimaatbestendige 
landbouw, toegang tot zaaigoed en geiten – 
met het oog op zelfredzaamheid.

Door samen te werken met Tearfund Nieuw-
Zeeland konden we onze krachten bundelen 
en efficiënter werken. Wat een mooi beeld van 
Gods Kerk: van de ene kant van de wereld naar 
de andere zijn we verbonden om Zijn liefde 
tastbaar te maken voor wie het het hardst 
nodig heeft.

Syrië en Libanon – herstel in een 
gebroken regio

In het Midden-Oosten blijft de situatie uiterst 
fragiel. Onzekerheid, geweld en spanningen zijn 
er dagelijkse realiteit. We bidden voor vrede en 
ondersteunen lokale christenen om het zout 
en licht te zijn op de plaats waar God hen heeft 
geroepen.

Syrië – veilige plekken voor kinderen

Voor veel kinderen in Syrië is oorlog de enige re-
aliteit die ze kennen. Tearfund kon, met 15.000 
euro, bijdragen aan de inrichting van ‘Child 
Friendly Spaces’: veilige plekken waar kinderen 
kunnen spelen, leren en emotioneel herstellen. 
Meer dan 1.000 kinderen en jongeren werden 
bereikt, samen met hun ouders en begeleiders.

Libanon – noodopvang voor 1.000 
gezinnen

Toen het geweld in Libanon opnieuw esca-
leerde, boden lokale kerken noodopvang aan 
kwetsbare gezinnen. Met 10.000 euro konden 
we bijdragen aan tijdelijke opvang voor 1.000 
gezinnen – goed voor ongeveer 4.000 mensen. 
De hulp bestond uit voedsel, dekens, luiers, 
kledij, hygiëneproducten en verlichting – lokaal, 
snel en gericht op wie het het meest nodig had.
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Daarnaast konden we nog 10.000 euro bijdra-
gen aan de levering van medicatie ter waarde 
van 60.000 euro, die gratis of tegen zeer lage 
prijzen door farmaceutische bedrijven beschikbaar 
werd gesteld. Hiermee kunnen ongeveer 5.000 
patiënten gedurende één jaar geholpen worden.

Oekraïne – blijvende solidariteit

De oorlog in Oekraïne blijft aanslepen en de no-
den blijven groot. Dankzij uw steun konden we 
met 15.000 euro bijdragen aan de hulp die we, 
samen met partners uit het Integral-netwerk, 

België werkt samen met Medair en de lokale 
partner Medical Action Myanmar (MAM).

Samen bieden we:
°	 Noodopvang en voedselhulp
°	 Toegang tot schoon water, hygiëne en 
	 sanitaire voorzieningen
°	 Medische zorg, met bijzondere aandacht voor 
	 geestelijke gezondheid

Begin mei waren al 4.154 mensen bereikt. In 
deze eerste fase willen we meer dan 16.000 
mensen bijstaan.

Op 28 maart 2025 werd Myanmar getroffen 
door een zware aardbeving met een kracht 
van 7.7. Meer dan 9 miljoen mensen werden 
rechtstreeks getroffen. 3.500 mensen kwamen 
om, duizenden raakten gewond. Huizen, zie-
kenhuizen, scholen en wegen werden verwoest. 
Het land, dat al drie jaar geteisterd wordt door 
burgeroorlog, werd nog verder ontwricht.

Naschokken, het regenseizoen en gewapende 
groepen maken de situatie op het terrein 
bijzonder moeilijk. Toch konden we, via het 
Integral-netwerk, snel hulp bieden. Tearfund 

bieden in verschillende regio’s:
°	 Voedselhulp en basisvoorzieningen voor 
	 5.000 mensen in Oost-Oekraïne
°	 Psychosociale ondersteuning voor 280 
	 mensen, met bijzondere aandacht voor 
	 alleenstaande moeders en kinderen
°	 Training in traumazorg voor 450 psychologen
°	 Economische steun voor 20 vrouwen in 
	 West-Oekraïne die een kleine onderneming 
	 willen opstarten.

	 Deze hulp maakt een verschil – in overleven, 
	 maar ook in herstel en toekomstperspectief.

Myanmar – hulp na een zware aardbeving
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Samen laten we Gods liefde zien
Wat al deze projecten gemeen hebben? Ze brengen licht in het donker. Ze getuigen van hoop, van 
solidariteit, van concrete liefde. En ze zijn alleen mogelijk dankzij uw betrokkenheid.

	 Daar waar conflict verscheurt,  bouwen we aan herstel. 

	 Daar waar honger heerst,  delen we brood. 

	 Daar waar kinderen bang zijn,  bieden we veiligheid. 

	 Daar waar rampen toeslaan,  bieden we hulp.

Het lijkt soms een druppel op een hete plaat. Maar de getuigenissen maken duidelijk dat deze 
druppels, samen met steun van anderen, hoop voeden. Ze helpen de Kerk om een boodschap van 
hoop en herstel te brengen daar waar de nood het grootst is.

Wilt u ons blijven steunen om dit werk voort te zetten?

Maak uw gift over op ons rekeningnummer BE41 4359 
1900 0110 met vermelding van “code 77000 -nood-
hulpprojecten” en help zo mee om Gods liefde tast-
baar te maken, ook morgen.

De noden blijven groot – maar  samen kunnen we 
blijven geven, blijven helpen, blijven hopen.

PaulaToorman
Highlight

PaulaToorman
Sticky Note
kan deze tekst een beetje kleiner en de foto eronder een beetje groter dan, was de vraag van Myrthe
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Met deze woorden namen Máximo en Raquel Can-
dia, coördinatoren van Asociación Vidas, afscheid 
in hun laatste rapport aan Tearfund. Woorden die 
de kern raken van een jarenlange samenwerking 
waarin zoveel goeds tot stand kwam.

In de regio Ayacucho, in het zuiden van Peru, 
zette Asociación Vidas zich vol toewijding in 
voor kwetsbare ouderen. Deze ouderen wonen 
vaak erg afgelegen in de bergen in moeilijke 
omstandigheden en kunnen daarom alle hulp 
gebruiken.

Liefde in actie voor ouderen 
en weduwen in Ayacucho
Een terugblik op het werk van Asociación Vidas in Peru

“We zijn zo bevoorrecht om deel uit te maken van dit prachtige project dat leven, 
liefde en hoop bracht aan wie ons nodig had, en zo op een praktische manier de 

liefde van Jezus liet zien.”

In de tweede helft van 2024 alleen al werden 
maar liefst 5.233 maaltijden verdeeld – warm 
ontbijt en evenwichtige middagmaaltijden. 
Sommige ouderen kwamen dagelijks samen in 
de kliniek om te eten, anderen kregen het eten 
thuis geleverd door medewerkers die hen bij 
naam kenden. Niet alleen de voeding was be-
langrijk, ook het samenzijn: “Er is zoveel meer 
vriendschap en koinonia onder elkaar,” schre-
ven ze. “Het is een zegen voor deze christelijke 
familie.”
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Daarnaast bood het team mentale en gees-
telijke zorg via groepssessies, spelletjes, li-
chaamsbeweging, pastorale gesprekken, gebed 
en Bijbelstudie. De psycholoog Gremy Azocar, 
verpleegkundigen als Feliciana, en pastor Nike 
Ramirez creëerden samen een veilige plek waar 
ouderen zich gezien en geliefd wisten.

Ook de motorische vaardigheden werden 
gestimuleerd met creatieve workshops. Elke 
woensdag was het uitkijken naar een namiddag 
vol haken, borduren, schilderen of het maken 
van kunstwerkjes uit gerecycleerd materiaal. 
“We maakten dit jaar 24 kussens in haakwerk 
en begonnen in oktober ook met schilderen van 
tafelkleden. Mannen en vrouwen werkten en-
thousiast mee,” klinkt het in het verslag. Deze 
artikelen worden soms te koop aangeboden op 
de markt om zo het project mee te financieren.

Ten slotte werd er ook volop ingezet op gezond-
heidszorg. Ruim 3.000 medische consultaties 
vonden plaats in de klinieken van Quinua en 
San Melchor, met aandacht voor chronische 
aandoeningen zoals diabetes, reuma en hoge 
bloeddruk. Fysiotherapie, pedicure en zelfs ver-
zorging behoorden tot het aanbod. Alles met 
één doel: ouderen een leven in waardigheid, ge-
zondheid en verbondenheid geven.

Een dankbaar afscheid
Na jaren van trouwe samenwerking komt er nu 
een einde aan onze steun aan Asociación Vidas. 
Die beslissing werd niet licht genomen. Tearfund 
wil zich in de toekomst nog sterker focussen op 
de armste landen ter wereld, waar de noden 
het hoogst zijn. Peru heeft de afgelopen jaren 
belangrijke vooruitgang geboekt. Bovendien is 
Asociación Vidas een relatief kleine partneror-
ganisatie die ook steun krijgt van organisaties 
dichterbij, zoals in de Verenigde Staten.

We kijken terug op deze samenwerking met 
diepe dankbaarheid. Wat in Peru werd op-
gebouwd – dankzij jullie steun – heeft le-
vens veranderd. Ouderen werden gezien, 
verzorgd en geliefd. Hun dankbaarheid is 
ook voor jullie. Zoals het rapport afsluit: 
“Zonder jullie steun hadden we dit nooit kunnen 
doen. Jullie zullen gemist worden, vrienden.”
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Tearfund heeft door de jaren heen een rijke ge-
schiedenis opgebouwd met haar tijdschriften: 
‘Inzicht’, ‘TOP-Nieuws’ en ‘InActie’. Deze publica-
ties zijn niet alleen informatiebronnen, maar ook 
getuigen van de evolutie van de organisatie en 
haar betrokkenheid bij haar donateurs en sym-
pathisanten. 

‘Inzicht’ verscheen voor het eerst in 1982, een tijd 
waarin de technologie nog in zijn kinderschoe-
nen stond. De artikelen werden met de hand 
getypt op traditionele typemachines, waarbij 
elke letter zorgvuldig werd uitgelijnd. Dit proces 
vereiste een grote toewijding en precisie, aange-
zien er geen copy-paste functies bestonden. De 
creatie van een tijdschrift was een tijdrovende 
klus, maar het enthousiasme van de vrijwilligers 
maakte het de moeite waard.

In 1990 zag ‘TOP-Nieuws’ het levenslicht. Het 
voegde de nieuwsbrieven van onze overzeese 
zendelingen samen, om nog beter in contact te 
blijven met hun achterban. 

In die periode transformeerde de komst van 
computers en digitale technologieën de manier 
waarop de tijdschriften werden vervaardigd. Het 
maken van lay-outs en het bewerken van tek-
sten werd een stuk efficiënter, wat de productie 
vergemakkelijkte en de kwaliteit verhoogde. On-
danks deze technologische vooruitgang bleef de 
betrokkenheid van vrijwilligers cruciaal, met nog 
jarenlang handmatige productieprocessen: elke 
bladzijde werd apart in de hand genomen om ze 
samen te voegen en vervolgens in de machine 
te vouwen en te nieten. Daarna moesten de 
adresstickers op de tijdschriften geplakt worden. 
Al dit tijdrovende werk werd vele jaren gedaan 
door onze vrijwilligers Francis en Lieve. Toen zij 
het niet meer konden, werd dit werk overgeno-
men door een trouwe groep vrijwilligers bij de 
drukker in Aarschot.  De rest van het proces ge-
beurde op het kantoor van Tearfund in Vilvoorde.

In 2008 werd ‘InActie’ geïntroduceerd, een aan-
vulling die de focus legde op de acties en projec-
ten van Tearfund, met het doel om bijkomende 
fondsen te werven. 

Van typmachine 
tot digitale tijdperk
Een eerbetoon aan veertig jaar Tearfund-tijdschriften
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enthousiasme de tijdschriften verzorgen. De sa-
menwerking met hem groeide zo uit tot meer 
dan enkel een professionele en duurzame werk-
relatie: een diepe vriendschap en broederschap. 

De geschiedenis van de tijdschriften van Tear-
fund is een verhaal van toewijding, samen-
werking en evolutie. Van het getypte woord op 
een typemachine tot de digitale producties van 
vandaag, deze publicaties blijven een essentieel 
onderdeel van Tearfunds missie. Ze vertellen 
niet alleen verhalen van hoop en verandering, 
maar ook van de vele vrijwilligers die hun tijd en 
energie hebben gestoken in het maken van deze 
waardevolle tijdschriften. Het is een eerbetoon 
aan hun inzet en een reminder van de kracht 
van gemeenschap in het nastreven van een be-
tere wereld.

Er komt een einde aan deze drie tijdschriften. 
Een klein beetje heimwee, maar de herinnerin-
gen zullen blijven. Nu zien we uit naar de toe-
komst en de nieuwe plannen van de huidige 
Tearfund ploeg. We wensen jullie zegen met het 
prachtige werk voor de minderbedeelden van 
deze wereld. 

Cécil Van Maelsaeke 
oud directeur Tearfund
14 april 2025

In de loop der jaren hebben de tijdschriften 
verschillende formaten en stijlen gekend, maar 
wat altijd constant is gebleven, is de warme 
ontvangst door de donateurs en sympathisan-
ten. De verbinding tussen Tearfund en haar sup-
porters werd versterkt door deze publicaties, die 
vaak als een brug fungeerden tussen de verha-
len van de mensen die geholpen werden over-
zee en de lezers thuis. 

Tot de dag van vandaag gebeurt het verzend-
klaar maken van de drie tijdschriften elk kwar-
taal door een trouwe groep vrijwilligers. Hun 
inzet en kameraadschap zorgt voor een warme 
sfeer, waar koffie en gelach nooit ontbreken. Alle 
namen opnoemen zou onmogelijk zijn en de lijst 
veel te lang: aan elk van hen een welgemeend 
dankjewel. 

De samenwerking met onze drukker Emiel is 
doorheen de jaren ook gebleven. Hij verhuisde 
van de kelder van de Bijbelschool in Heverlee 
naar het huidige pand in Aarschot, maar bleef 
met dezelfde professionele ingesteldheid en 
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Theo & Irene - Samaria

Désiré Bonzi   Pan-Bila

17/8 	 ‘t Lichtpunt Mechelen 10u30

24/8 	 Evangelische Kerk Kortrijk in de  Wijkkerk 

	 Mariadorp, Pyfferoenstraat 13, Bissegem, 

	 om 10u, met mogelijkheid om Désiré te 

	 ontmoeten na de dienst

29/6 	 De Rots Wondelgem 10u + meet & greet Wondelgem 14-17u

6/7 	 Evangelische Kerk Bilzen 10u + meet & greet Bilzen 14-17u

13/7 	 ‘t Lichtpunt Mechelen 10u30 + meet & greet Mechelen 14u30 – 17u

27/7 	 Evangelische Kerk Aarschot 9u30

3/8 	 Evangelische Christengemeente Ham 10u

* Voor adressen of andere details, contacteer het thuisfront van Theo & Irene
via niels.vandereyken@gmail.com.

Ontmoet ons deze zomer
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Zomerspeurtocht
Het is vakantie! Tijd om te spelen en op ontdekking te gaan. 
Op deze tekening zie je zes kinderen uit landen waar Tearfund 
werkt – zoals Burkina Faso, Bangladesh, Brazilië en België. 
Sommigen hebben zich verstopt. Kun jij ze alle zes vinden?

Terwijl jij zoekt, werken wij met lokale partners aan kansen 
voor kinderen wereldwijd. Zodat ook zij kunnen spelen, leren 
en dromen van de toekomst.

☀️ Fijne vakantie en veel speurplezier!



DTC PRINTSHOP
 016 56 09 84 - info@dtcprinting.be

Tearfund vzw	 T +32 (0)2 251 77 10
Groenstraat 19	 info@tearfund.be
1800 Vilvoorde	 www.tearfund.be
België/Belgium	

Advertentie

Admin & IT DiverseCreatief

Of het nu is om uw organisatie voor te stellen,
een nieuw project te lanceren of een product te
marketen, een animatiefilmpje is een frisse
manier om mensen te inspireren en te bereiken.

Sem sorgt voor de volledige uitwerking: 
van ruw idee tot animatie met geluid.

creatieve en administratieve dienstverlening
met een hart voor mensen

dienstenwaaier.be

 ANIMATIE

Voor meer info en ons volledige aanbod aan diensten 
waarmee we uw kerk of organisatie kunnen ondersteunen.


