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Kindertehuis, en oogkliniek
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Wilt u ons werk steunen?

Ondersteunend fonds
kindsponsoring

Kindsponsoring BEM, Brazilié

Kindsponsoring met CREED,
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Kindsponsoring met CSS,
Bangladesh

IBAN: BE41 4359 1900 0110

na het verstrijken van het boekjaar.

SWIFT/BIC code: KREDBEBB

Vermeld steeds de code (zie hierboven) van het project dat u wilt steunen.

Op deze manier komt uw gift op de juiste plek terecht.

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u een
belastingvermindering die tot 45% kan bedragen. Een attest wordt automatisch bezorgd
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Een nienwe dag,
een nienwe
kans

“Dit is de dag die de HEER
gemaakt heeft; laten wij
juichen en ons verheugen op
deze dag.” - Psalm 118:24

De zomer loopt stilaan ten einde. Werk, school
of andere gewoontes nemen weer hun plaats
in. Net in die dagelijkse routine is het goed om
stil te staan bij dit besef: elke nieuwe dag is een
geschenk. Een kans om de wereld iets mooier te
maken.

In dit magazine lees je hoe Awa in moeilijke
omstandigheden, dankzij een duwtje in de rug,
kracht vond om vooruit te gaan. In de verhalen
van Théo en Irene, en Kenneth ontdek je hoe
levens soms volledig veranderen, maar pas na
jarenlange trouwe inzet.

Laat deze getuigenissen je aanmoedigen om
elke dag bewust te kiezen. Je kleine daden
hebben impact, nu of pas na vele jaren.

Achteraan dit magazine kun je gratis het Klets
en Doe-spel bestellen. Een leuke manier om met
je kinderen te praten over armoede en onrecht.
Je krijgt in dit magazine ook zeven praktische
tips om zulke gesprekken goed aan te pakken.
Wie weet hoe dit zaadje tot bloei zal komen.

Er zijn natuurlijk nog veel andere manieren om
verschil te maken. Grijp de kansen die de Heer
geeft, en verheug je op de dag die Hij gemaakt
heeft.

Veel leesplezier,

Alejandro Alba

Algemeen directeur

Tearfund magazine



Burkina Faso:
in crisis, maar
niet vergeten

Burkina Faso ligt in de Sahel, een overgangszone tussen de
Sahara en de vruchtbare savannes. Het land is negen keer
zo groot als Belgié en telt meer dan 20 miljoen inwoners.

Droogte, bodemdegradatie en voedselonzekerheid vormen

al jaren een uitdaging. De laatste jaren komt daar een
ander, schrijnend probleem bovenop: toenemend geweld
door gewapende groeperingen.

Meer dan twee miljoen
mensen op de vlucht

Burkina Faso is de afgelopen jaren
uitgegroeid tot het zwaarst door
terreur getroffen land ter wereld.
Het geweld concentreert zich
vooral in het noorden en oosten
van het land, waar gewapende
groeperingen dorpen aanvallen,
wegen blokkeren en publieke
diensten ontwrichten. Meer

dan twee miljoen mensen zijn
inmiddels ontheemd binnen

de landsgrenzen. In getroffen
regio’s zijn scholen, markten en
gezondheidscentra gesloten.
Hele dorpen zijn verlaten. Hoewel
Ouagadougou - de hoofdstad -
relatief stabiel blijft, overheerst
in sommige delen van het
binnenland de onzekerheid. In
september 2022 kwam Ibrahim
Traoré via een militaire staatsgreep
aan de macht. Zijn benoeming
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bracht bij een groot deel van de
bevolking hoop op verandering.
Onder zijn leiding groeide het

nationale zelfbewustzijn. Er zijn

verbeteringen in de infrastructuur:

nieuwe wegen, fabrieken en
generatoren om stroomstoringen
op te vangen. De veiligheid

in sommige gebieden is ook
merkbaar toegenomen. Toch
blijven de structurele problemen
groot: terreur, armoede, corruptie
en gebrekkige infrastructuur
drukken nog steeds zwaar op het
dagelijks leven.

Lokale krachten
bundelen

Tearfund gelooft in samenwerking
met lokale organisaties die in
deze moeilijke context blijvend
aanwezig zijn. Om die lokale inzet
te versterken, organiseerden

we samen met drie andere

organisaties van het Integral
Alliance netwerk op 20 en 21 mei
een forum in Ouagadougou. 25
christelijke organisaties kwamen
er samen om kennis te delen,
elkaar te bemoedigen en nieuwe
samenwerkingen te starten. Die
verbondenheid is van cruciaal
belang in een context waar
samenwerken soms letterlijk
levens redt.

Via projecten zoals Pan-Bila (zie
p.7) en het werk van Théo en

Irene in Banfora (zie p.19) draagt
Tearfund bij aan concrete hulp en
herstel. Het Paam Laafi project
biedt dan weer kwalitatieve en
betaalbare medische hulp aan

de bevolking rond Ouagadougou.
De komende maanden blijft
Tearfund hun ondersteuning verder
uibreiden, zodat mensen in Burkina
Faso - ondanks alles - kunnen
blijven bouwen aan een toekomst.



Bid voor bescherming en hoop voor de miljoenen mensen
die leven met angst en onzekerheid.

Bid dat lokale christelijke organisaties standhouden en
blijven getuigen van liefde en gerechtigheid.

Tearfund magazine
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PROJECT IN DE KIJKER

Pan-Bi

In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso,
leven veel kinderen op straat, zonder veilige plek of
toekomstperspectief. Toen Noél en Manja Soetaert
hier in 1991 aankwamen, zagen ze deze harde
realiteit van dichtbij. Wat begon als een eenvoudige
opvang, groeide uit tot Pan-Bila: een plek waar
kinderen niet alleen worden opgevangen, maar ook
onderwijs en zorg krijgen. Désiré, de directeur van
Pan-Bila neemt u graag mee in het verhaal van dit

bijzondere project

Een warme start in een
land vol uitdagingen

Toen Noél en Manja bijna 35 jaar
geleden arriveerden in Burkina
Faso, werden ze meteen geraakt
door het warme, gastvrije volk.
Ze zagen echter ook de armoede
en de moeilijke omstandigheden
waarin veel mensen leven. Vooral
de situatie van straatkinderen
liet hen niet los. Ze ontmoetten
kinderen zonder thuis, zonder
bescherming, zonder toegang tot
onderwijs. Met beperkte middelen
startten ze een dagcentrum om
deze kinderen op te vangen, te

voorzien van een maaltijd, een plek

om te slapen en begeleiding naar
school.

Back to school special

De eerste stap bestond uit het
inschrijven van drie kinderen in
lokale scholen. Al snel ontstond
het verlangen om het aanbod
te versterken en meer kinderen
te bereiken. Die ambitie leidde
tot de oprichting van een eigen
basisschool, geintegreerd in het
bredere werk van Pan-Bila.

Vandaag volgen zo’n 300
kinderen dagelijks les op de
school. De onderwijsvisie

is breder dan het nationale
curriculum: er is aandacht voor
praktijkgericht leren via een
verkeerspark, een planetarium,
een wetenschapsruimte en
een computerlokaal. De school
richt zich in de eerste plaats op

a

kinderen uit de directe omgeving,
met extra aandacht voor wie in
precaire omstandigheden leeft.

Kansen voor meisjes

Burkina Faso telt meer vrouwen
dan mannen, maar toch gaat
amper 36% van de meisjes naar
school. Vaak worden ze thuis
gehouden om mee te helpen in
het huishouden, of uitgehuwelijkt
op jonge leeftijd. Pan-Bila

wil dat patroon doorbreken.
Meisjes krijgen voorrang bij de
inschrijvingen en er wordt bewust
ingezet op hun aanwezigheid en
betrokkenheid.



Het gaat verder dan een
school alleen.

Het probleem van straatkinderen
treft ook meisjes - soms nog
harder. Veel meisjes die op
straat belanden, zijn zwanger

of zorgen al voor een baby,
anderen zijn slachtoffer van
prostitutienetwerken, seksueel

misbruik of gedwongen huwelijken.

Pan-Bila opende daarom een
apart meisjescentrum: een veilige
plek waar jonge moeders en hun
kinderen worden opgevangen.
Hier krijgen ze rust, begeleiding en
opnieuw uitzicht op een toekomst.

Kleine stappen met grote
gevolgen

Ook voor vrouwen in de omgeving
wil Pan-Bila verschil maken.
Daarom werden microkredieten
opgestart: kleine leningen
waarmee moeders bijvoorbeeld

g Drie kinderen, een
dagcentrum en een
droom — wat er nu
staat, had niemand
durven dromen.

een verkoopstalletje of eenvoudige
activiteit kunnen beginnen. Het
geeft hen niet alleen inkomen,
maar ook meer eigenwaarde en
zelfstandigheid - iets wat vaak
doorsijpelt naar het hele gezin.

Een inspirerende
samenwerking

Pan-Bila is gegroeid dankzij

de inzet van velen: lokale
medewerkers, vrijwilligers,
donateurs en partners. Het
werk sluit aan bij de noden in
het land en is gericht op
duurzame verandering. Wat
begon met drie kinderen, werd
een school voor 300 leerlingen.
En nog steeds groeit Pan-Bila,
stap voor stap, met hart voor
ieder mens.

Ons gebed is dat de liefde van
God, die zichtbaar wordt door het
werk van Pan-Bila, Jezus Christus

verder mag openbaren aan de
wereld om ons heen. En dat God,
de ontwerper van Pan-Bila, de
harten van allen die erbij betrokken
zijn en die Hij van tevoren kent,
mag leiden tot een volmaakte
eenheid in Jezus Christus.

Désiré

Directeur, Pan-Bila

Geven en meebidden?

Steun Pan-Bila met een gift en bid
mee dat dit werk blijft groeien.

. ' PROJECTCODE: 73016
"% Pan-Bila, Burkina Faso

= www.tearfund.be
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uit armoe

een glimlac




Het was rond het middaguur dat
ik Awa ontmoette. De zon stond
hoog en ze opende net haar
winkel. Geen grote fagade, geen
naam boven de deur. Gewoon een
kleine ruimte met kleimuren, een
golfplaten dak, een houten luifel
en een deur. Binnen: bakken vol
graan, flessen olie, etenswaren
die ik niet herkende. Geen rekken,
geen planken die dienden als
schappen, geen toeters of bellen.
Dat is gewoon eigenlijk niet nodig.

Wat me echt opviel, was niet het
gebouw of de producten. Het was
Awa’s gezicht.

De kracht van een kleine
lening

Dit is Awa. Haar man overleed
vorig jaar. En zoals bij zoveel
vrouwen in Burkina Faso rust de
zorg voor het gezin volledig op
haar schouders. Haar kinderen zijn
intussen jongvolwassen en zoals
mijn ouders vroeger altijd zeiden:
kinderen kosten niet minder
naarmate ze ouder worden. Maar
Awa, zij klaagde daar helemaal
niet over. Integendeel.

Ze vertelde me over haar eerste
microkrediet, vijf jaar geleden.

Awa haar lach... was een lach
van iemand die weet: dat ze
niet meer afhankelijk is van
omstandigheden. Dat, dat is de
kracht van een microkrediet!

Myrthe Kaljouw

Daarmee begon alles. Sindsdien
runt ze haar eigen zaakje, verkoopt
graan en andere basisproducten.

Vorig jaar, net toen het goed

leek te gaan, werd ze ernstig

ziek. Ze lag maandenlang in het
ziekenhuis. En zonder mutualiteit,
zoals wij die in Belgié kennen,
betekent dat: je betaalt alles zelf.
Dokters, medicatie, eten, zelfs je
bed.

Awa had echter gespaard, dankzij
de winst van haar zaak. Ze hoefde
haar nieuwe lening niet eens te
gebruiken. “Ik had niets verloren,”
zei ze met een brede glimlach. “Ik
verkoop gewoon verder.”

De vreugde in haar stem ging nog
een stapje verder, want ze vertelde
dat ze gedurende die tijd zelfs het
schoolgeld van haar kinderen kon
blijven betalen.

Mijn compassie
verdween als sneeuw
voor de zon.

Compassie is gewoon het
verkeerde woord. Het is niet
verkeerd om medelijden te
hebben, maar Awa haar kijk op
het leven, en hoe ze vol levenslust
vertelde, waren inspirerend en
bemoedigend. Het liet me zien dat
ze geen slachtoffer is. Het liet me
net zien dat het mogelijk is om

op te staan, uit armoede. Met een
eigen wil, en een duwtje in de rug
op het juiste moment.

Wat is een microkrediet?
PROJECTCODE: 71037

Een microkrediet is een kleine lening die vrouwen de
kans geeft om hun eigen zaakje te starten. Binnen
het Pan-Bila project krijgen vrouwen ook begeleiding,
advies en bemoediging. Zo bouwen ze stap voor stap
aan een sterker, zelfstandiger leven.

Tearfund magazine
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Speciaal voor u!

7 tips om met
je kinderen over
problemen in de

wereld te praten

Misschien herken je het wel. Je wil je kind voorbereiden

op de wereld met alle ellende die er is en daar eerlijk over
zijn. Maar tegelijk zou je ze het liefst willen beschermen en
die ellende verborgen houden. Hoe ga je daar goed mee
om?



Het is goed om je kind
wereldwijs te maken.
Uiteraard doe je dat in
stapjes. Je vertelt per slot

van rekening niet hetzelfde

aan een peuter als aan een
17-jarige.

1. Creéer een veilige en
open sfeer

Kinderen moeten weten dat ze
alles mogen vragen en dat er

geen domme vragen bestaan.
Geef ruimte aan hun gevoelens en
luister zonder direct te oordelen

of te corrigeren. Humor kan ook
helpen om spanning weg te
nemen en een ontspannen gesprek
te voeren.

2. Wees eerlijk, maar
vertel niet alles

Een kind heeft uiteindelijk niets
aan een oneerlijk verhaal. Dat
betekent niet dat je alles tot in
detail hoeft te vertellen. Hoeveel
je vertelt, hangt af van de leeftijd
van je kind. Zo kun je met een kind
van zeven al prima praten over
kindhuwelijken (bijvoorbeeld door
uit te leggen dat er meisjes zijn die
moeten trouwen, terwijl ze dat niet

‘ “Show, don’t tell” is
hier het sleutelprincipe.
Hoe jij praat over
wereldproblemen en
ermee omgaat, heeft
invioed op hoe je kind de
wereld ziet.

willen), maar is het niet nodig om
in te gaan op alle intense details.

3. Relativeer en plaats
het in context

We worden overspoeld met slecht
nieuws. Dankzij internet en sociale
media krijgen we sneller en vaker
beelden te zien van rampen en
crisissen. Maar dat betekent niet
dat er alleen maar ellende is. Zo is
de wereldwijde levensverwachting
in de afgelopen eeuw gestegen
van 37 naar 72 jaar. Zorg ervoor
dat je kind niet het gevoel krijgt
dat de wereld alleen maar
gevaarlijk en somber is.

4. Geef aandacht aan
hoopvolle verhalen

Het gevaar van te veel slecht
nieuws is doemdenken. Juist
daarom is het belangrijk om
ook verhalen te delen over
hoop en verandering. Denk

bijvoorbeeld aan Awa’s verhaal,
die haar winkeltje en gezin

kon onderhouden dankzij de
microkredieten die ze ontving.
Zulke verhalen laten zien dat er
altijd mensen zijn die het goede
doen, ook in moeilijke situaties.

5. Wees een rolmodel
“Show, don’t tell” is hier het
sleutelprincipe. Hoe jij praat

over wereldproblemen en ermee
omgaat, heeft invloed op hoe je
kind de wereld ziet. Kijk je met
hoop en vertrouwen naar de
toekomst? Dan is de kans groot dat
je kind dat ook doet. Tegelijkertijd
is het belangrijk om te laten zien
dat je ook emoties mag tonen,
zoals zorgen of verdriet. Dat geeft
je kind ruimte om zijn of haar eigen
gevoelens serieus te nemen.

Tearfund magazine
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Je hoeft als ouder niet altijd alle
antwoorden te hebben. Het is oké om
samen op zoek te gaan, en soms is het
beste antwoord simpelweg: “Dat weet

12

ik niet, maar laten we samen kijken
wat erover kunnen leren.”

6. Moedig actie aan

Eén van de beste manieren om een kind te helpen omgaan
met wereldproblemen is door ze te laten zien dat ze zelf

iets kunnen doen. Actie ondernemen geeft een gevoel van
controle en draagt bij aan een positief wereldbeeld. Dit hoeft
niet groot of ingewikkeld te zijn. Kleine daden kunnen al een
groot verschil maken. Denk aan het inzamelen van geld voor
een goed doel als Tearfund, het schrijven van een kaartje
naar iemand met problemen, of bewust omgaan met
voedsel en energieverbruik.

7. Bid voor de situatie

Wereldproblemen kunnen groot en overweldigend voelen,
maar als gelovigen mogen we weten dat God groter is.

Dat betekent dat we niet alles zelf hoeven op te lossen,
maar het bij Jezus mogen brengen. Bid samen met je kind
voor situaties van armoede en onrecht. Dit helpt hen niet
alleen om een houding van medeleven en betrokkenheid te
ontwikkelen, maar ook om te beseffen dat ze altijd op God
mogen vertrouwen.

Back to school special

Samen praten en
blijven luisteren

Wereldproblemen verdwijnen
niet na één gesprek. Blijf
daarom openstaan voor de
vragen en gevoelens van je
kind. Misschien brengt een
nieuwsbericht of een situatie
op school nieuwe vragen
met zich mee. Door steeds
opnieuw het gesprek aan

te gaan, help je je kind om
de wereld om zich heen te
begrijpen en een gezonde,
hoopvolle houding aan te
nemen.




Administratieve en
creatieve dienstverlening
met een hart voor God en
mensen.

Wij bouwen samen aan Gods koninkrijk in

Belgié door onze expertise in te zetten om uw
organisatie of onderneming te versterken.

Bouw mee als:

Klant

Versterk uw werking met
persoonlijke, eerlijke service.

Zelfstandig medewerker

Werk deeltijds en flexibel in
onze codperatie.
Herwin passie en energie.

dienstenwaaier.be

% info@dienstenwaaier.be

Waar boeken een betekenis hebben

Ontdek betrouwbare
christelijke boeken —
doordrenkt met liefde voor
Christus en geworteld in
gezonde leer.

Van Bijbelstudies tot
kinderboeken en inspirerende
geschenken: wij helpen u
graag verder.

Kom langs en beleef de kracht
van de christelijke literatuur

Bezoek onze winkels in:
Genk, Leuven, Kortrijk en Gent

- Bezoek onze webshop:
kB www.hetgoedeboek.be
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Wat als één coach
echt het verschil
kan maken?

Wat gebeurt er als jongeren gezien, geliefd en
gevormd worden? Bij Hoopstad Sport Academy in
Zuid-Afrika draait alles om het vormen van jonge
leiders. Kenneth, oprichter van de Academy, deelt
het verhaal van Ishmael - een jongen die zélf ooit
kwam trainen en nu opstaat als leider en coach.

Op 27 juni reed ik samen met
Ishmael naar het busstation,

160 kilometer verderop. Hij is
geselecteerd om drie weken lang
deel te nemen aan een christelijke
leiderschapsconferentie. Samen
met 19 andere jonge mannen uit
heel Zuid-Afrika wordt hij getraind
in geloof en leiderschap - een
enorme eer.

Ik ken Ishmael al sinds 2018, nog
voor Hoopstad Sport Academy
(HSA) officieel begon. In die zeven
jaar zag ik hem opgroeien van
zoekende puber tot toegewijde
jongeman, die sinds dit jaar zelf als
coach bij HSA werkt. Tijdens de rit
blikten we samen terug op zijn reis.

Deze ploeg was anders

“Ik kwam bij HSA door een vriend,”
vertelt hij. “We gingen samen
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kijken naar een nieuwe ploeg,
geleid door een blanke man. Ik
was nieuwsgierig. Al tijdens de
eerste training voelde ik: dit is
anders. De coach had passie, hij
gaf echt om ons.”

“Dit was ook de reden waarom ik
gebleven ben, want het was heel
aangenaam om in zo’n positieve
omgeving te spelen, terwijl er ook
discipline is. Er werd geen ruzie
gemaakt of gevochten, maar je
werd uitgedaagd om te groeien
als persoon, niet enkel als speler.

Levensveranderend
leiderschap

Voor hij bij HSA kwam, rookte
Ishmael en gebruikte hij weed.
“Door de gesprekken, de
Bijbelstudies en het team ben ik
daarmee gestopt.

Info over HSA

De Academy focust om kinderen
spiritueel, mentaal en fysiek

te ontwikkelen. Dit door hun
voetbaltraining, maar ook hulp met
schoolwerk en Bijbelstudies aan te
bieden, persoonlijke discipelschap,
eten en kleren.



Ik leerde om niet op te geven, verantwoordelijkheid te
nemen, problemen onder ogen te zien. Ik leerde om niet te
vechten of kwaad te worden als je uitgedaagd wordt. Kwaad
zijn is een keuze en ik kies voor vreugde met God.”

De persoonlijke begeleiding maakte voor hem het verschil.
“Met Kenneth kon ik alles bespreken. En in het team voelde
ik me gedragen.”

Van leerling naar leider

Na een jaar studeren keerde Ishmael terug als coach. “In
de township zijn er weinig rolmodellen. Ik wil dat zijn voor
de volgende generatie. Veel van mijn vroegere vrienden
zijn verslaafd, of maakten hun school niet af. Ik wil voor
kinderen betekenen wat ik zelf ontvangen heb.”

Jaren geleden zei Ishmael al: “Ik wil ooit iets teruggeven.”
Vandaag leeft hij die droom. En dat is precies waarvoor we
bij HSA bestaan: kinderen helpen groeien, afstuderen en
onbevreesd opstaan in hun roeping.

Kenneth De Heyn

Kenneth en zijn gezin richtten
in 2019 Hoopstad Sport
Academy op in Zuid-Afrika. Ze
trainen dagelijks jongeren uit
de township en combineren
voetbal met discipelschap.

Zo groeien spelers niet alleen
sportief, maar ook in karakter,
verantwoordelijkheid en

geloof - met als doel: sterke
leiders voor de toekomst.

Geven en meebidden?
Steun Kenneth met een gift en bid
mee dat dit werk blijft groeien.

[= copE: 25DHK
Kenneth De Heyn

www.tearfund.be
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Rachel Baveco
Vrijwilliger en thuisfront van
Kristof en Karen

Mijn plek in zending

Als kind luisterde ik altijd met

veel interesse naar de verhalen
van zendelingen die in onze kerk
kwamen spreken. Het raakte me
om te horen hoe God in hun levens
werkte. Toch heb ik zelf nooit de
roeping gevoeld om diezelfde stap
te zetten.

De afgelopen jaren nam ik wel
deel aan korte outreachreizen.
Tijdens die momenten werd
steeds opnieuw bevestigd dat
mijn bijdrage aan zending op een
ander vlak ligt. Ik sprak daarover
met Kristof Heurckmans, en toen
hij en Karen op zoek waren naar
een thuisfrontteam, vielen de
puzzelstukjes in elkaar.

Hen mee ondersteunen in hun
weg naar Zuid-Afrika is een zegen.
Elk gebedspunt, elke verhoring,
elke onverwachte wending waarin
we Gods leiding herkennen,
bemoedigt me. Telkens weer leer
ik: een stap in geloof is vaak ook
een stap in vertrouwen en geduld.

Back to school special

Vrijwilliger aan het woord

Mijn naam is Rachel Baveco en ik woon in Herentals. Ik werk als
hoofdlaborant op de afdeling Pathologie van het labo AML in
Antwerpen. Ik ga al van jongs af aan naar de Evangelische Kerk,
de Levende Hoop, in Herentals, waar ik mij echt thuis voel en
waar veel mensen meer als een familie voor mij zijn. En waar ik
Kristof en Karen ook heb leren kennen.

Vrijgevig zijn is meer dan geld
geven. Ook met onze tijd en
aanwezigheid mogen we God lof
en eer brengen.

Een stap buiten mijn
comfortzone

Toen Tearfund vroeg om mee

te helpen aan de stand op
evenementen zoals de Bijbeldag
of de VEG-familiedag, voelde

dat als een nieuwe uitdaging. Zo
sociaal ben ik niet, dus een gesprek
beginnen is telkens spannend.
Maar dan komt er ineens iemand
langs die je al jaren kent, en gaan
de woorden vanzelf. Die drempel
blijkt dan minder hoog dan ik
dacht.

Wat mij telkens weer raakt, is dat
we door te vertellen over het werk
van onze TOP’pers - en hoe God
hen zegent - Hem alle eer mogen
geven. Zoals Paulus schrijft in 2

Korinthe 9: vrijgevigheid helpt niet
alleen anderen, maar brengt ook
lof aan God.

Vrijgevig zijn is dus meer dan geld
geven. Ook onze tijd, aanwezigheid
en inzet - als zendeling én als
vrijwilliger - mogen tot eer van
God zijn.

Rachel

Word ook vrijwilliger

Sta je ook te springen om de
handen uit de mouwen te steken?

[=]3 "':'- =] Neem dan snel contact

] if-ﬁ:'\ met ons op!

www.tearfund.be
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Terug naar
school

In september mogen we weer naar school. Hebben jullie geen sponsorkindje? Dan kan
Soms vinden we dat niet zo leuk, maar het je misschien een briefje schrijven voor de
is eigenlijk bijzonder om te mogen leren en Garibou-kinderen bij Samaria. Zo laat je
elke dag nieuwe dingen te ontdekken. In hen weten dat God van hen houdt - en dat
sommige landen is dat niet zo gemakkelijk. er, zelfs in verre landen, mensen aan hen

denken.
Ook de sponsorkindjes mogen naar school.
Als jullie thuis een sponsorkindje steunen, Wil jij je wiskunde even oefenen voor dit
is dit een leuk moment om een kaartje te schooljaar? Ik heb een leuk spel gemaakt!
sturen! Vertel hoe jij naar school gaat, wat je
leert, en binnenkort hoor je ook hoe het met Veel rekenplezier!
hen gaat in hun land.

Groetjes, Eleonora

Wil je weten of
Aziz blij is om

naar school te

gaonn?

Kleur dan alle vakjes in
waarvan de oplossing 12 is.

Dank aan Eleonora om dit spel
voor ons klaar te maken.




TOP’per aan het woord

Zoeken en redden

wie verloren zijn

Jezus verraste. Hij choqueerde. Hij contrasteerde. Zijn
woorden en nog meer Zijn daden lieten niemand koud.
Hoe Hij naar mensen keek, met wie Hij sprak en wie Hij
durfde aanraken, met wie Hij op pad ging, bij wie Hij

ging eten en waar hij logeerde. Zijn hele wezen en elk
lichaamsdeel afzonderlijk stonden in dienst van Gods plan:
zoeken en redden wie verloren zijn. Niet alleen de arme
slachtoffers, maar ook de “stinkende” verraders.



Terwijl omstaanders vol walging
toekeken hoe Jezus zonder géne
met een zondaar, een verrader
optrok, bracht Jezus hoop en
genezing tot in het huis van
Zaches. Niet tot aan de voordeur.
Maar tot in alle hoekjes van het
huis. Jezus vond het prima om
uren samen door te brengen, uit
hetzelfde bord te eten en zelfs

bij Zacheis te overnachten. Over
Jezus’ woorden wordt zo goed

als niets geschreven. Het was
Jezus’ liefdevolle aanwezigheid
die genezing en bevrijding

bracht. Zachelis werd gevonden
en gered. En het resultaat was
zichtbaar en voelbaar voor de hele
gemeenschap.

Samaria en garibous

Samaria is 10 jaar geleden
ontstaan vanuit het verlangen
om Jezus’ voorbeeld te volgen
van liefde voor de minst
geliefden. Vandaag de dag is het
kindercentrum voor honderden

garibous een vaste plek geworden.

Nog voordat de deuren ‘s morgens
opengaan, zitten gewoonlijk een
heleboel jongens boven in de
boom op ons te wachten. Net

als Zacheds verlangen ze ernaar
gezien en verwelkomd te worden.
De meesten weten heel goed dat

Zacheis! Kom vlug uit die boom!
Want Ik moet vandaag in jouw
huis verblijven!

Lukas 19:5

ze daarvoor in Samaria moeten

zijn, bij “die volgelingen van Jezus”.

Dit in sterk contrast met andere
plaatsen in de stad, waar garibous
worden behandeld als dieven,
waar ze worden weggejaagd en
vernederd.

Afgelopen jaar werkten we in
Samaria rond “lichaamsdelen”

en leerden en deelden we met

de gariboujongens hoe we met
onze ogen, handen, voeten,... God
en anderen kunnen dienen. Ook
het verhaal van Zachetlis kwam
aan bod. Terwijl velen hebben
onthouden dat je “eerlijk moet
werken met je handen”, werden
sommigen ook aangeraakt door de
onvoorwaardelijke liefde die Jezus
toonde aan iemand die elders
werd geminacht.

Zichtbaar en voelbaar
resultaat

Wat betreft dat eerlijk werken met
je handen, zagen we na 10 jaar
Samaria eindelijk enkele eerste
resultaten. Nadat drie eerste (ex)
garibous hun leven als bedelaar
voorgoed konden achterlaten en
eerlijk werken om hun brood te
verdienen, konden in juni nog een
aantal gariboujongens aan een
opleiding beginnen. Zo hebben
we nu leerlingen kleermaker,

pluimveekwekers, een timmerman,
een lasser en een zeepfabrikant.
We bidden dat ze mogen
volharden en dat de veranderingen
in hun leven zichtbaar en

voelbaar mogen zijn voor de hele
gemeenschap.

Wat Jezus in één bezoekje voor
mekaar kreeg, lijkt voor ons een
werk van lange adem te zijn.
Toch hopen en bidden wij dat
Jezus’ bevrijdende liefde door
ons heen meer en meer zichtbaar
mag worden. Voor garibous,
maar ook voor de traditionele
koranmeesters en voor de hele
moslimgemeenschap in de
Watervallenregio, en dat velen
mogen worden gevonden en
gered.

Bedankt voor de enorme rol die u
hierin speelt!

Théo & Irene

hun persoonlijke
nieuwsbrief!

CODE: 25YV
PROJECT SAMARIA
STEUNEN: 73003

www.tearfund.be/théo-irene
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Waar jongens
opnieuw mogen
beginnen

In 2015 openden Théodore en Irene de deuren

van kindercentrum Samaria, een warme plek voor
gariboujongens die elders worden geminacht of vergeten.
Geinspireerd door Jezus’ liefde voor de minst geliefden,
bieden zij kinderen dagelijkse zorg, een maaltijd, een
luisterend oor en bovenal: waardigheid. In Samaria mogen
jongens gewoon kind zijn - veilig, gezien en geliefd. Ze
krijgen ruimte om te groeien, te spelen en te dromen.

In samenwerking met de lokale gemeenschap wordt
gewerkt aan duurzame oplossingen, zodat deze jongeren
kunnen uitstromen met perspectief: op een opleiding, een
vak, en een hoopvolle, volwaardige toekomst.

De focus ligt bij Samaria op:

e

De basisnoden  Onderwijs/opleiding Sociale re-integratie

zodat ze fysiek en om hun kansen op een omdat elke mens telt en een
emotioneel het leven volwaardige toekomst te volwaardige plaats verdient in de
beter aankunnen. verhogen. gemeenschap

Back to school special
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Kort nienws
van onze TOP’pers

Kristof en Karen

Hier in Middelburg EC hebben we de
examens van het tweede kwartaal
(wintertoetsen) achter de rug. Dit

is altijd een moeilijke tijd voor de
Emmanuel kinderen. Velen zijn lang
niet naar school gegaan voor ze
hier toekwamen of hebben leerpro-
blemen. We probeerden hen zoveel
mogelijk individueel te helpen. Zo
gaat soms het licht toch aan en
stralen ze! Inmiddels zijn we nu in
het vakantieprogramma, wat een
drukke (maar leuke) tijd is voor ons;
sport & spel, uitstapjes, spelend
maaltafels leren en laptopinitiatie.
Tegen dat jullie dit lezen zijn we

opnieuw in het gewone schoolritme.

Veel Zuiderse groeten.

Back to school special

Ik wil Tearfund bedanken voor hun
jarenlange trouwe inzet om de
projecten en ons, zendelingen, te
ondersteunen. Van harte proficiat

met het nieuwe blad!

In het project in Mandritsara gebeu-
ren er fijne dingen. Zo is het nieuwe
gebouw voor het radiostation “De
stem van het Goed Nieuws” bijna
af. Er werd een nieuwe antenne van

Schrijf je via de
QR-code in op
hun persoonlijke
nieuwsbrief!

CODE: 25HC
Middelburg Oost-Kaap, Zuid-Afrika

www.tearfund.be/kristof-karen

20 meter geplaatst op een van
de heuvels rond Mandritsara. Dit
moet het bereik verhogen van 30
tot 100% in het district.

Ik begin binnenkort met het
sorteren van al het materiaal dat
reeds vele jaren ongebruikt in de
containers en de centrale reserve
opgeslagen is. Een volgende keer
hierover meer uitleg.

Willika & Modeste

Op dit moment ben ik, Willika, met
Ephraim en Eliatha in Nederland
voor een (zwangerschaps)verlof.
Ik ben ondertussen op 2 augustus
bevallen van een gezond zoontje!
Zijn naam is Elishama en hij stelt
het prima. We hebben een fijne
tijd hier. De kinderen gaan naar
school/peuteropvang en ik heb

nu de tijd om uit te rusten en aan
te sterken. De kinderen verma-
ken zich hier prima. Eliatha gaat
wekelijks naar de peutergym en



we hebben een bibliotheekabonne-
ment. Allemaal leuke dingen die we
in Burkina niet hebben.

Modeste is niet meegekomen. Als
alles goed gaat zullen we begin
november terugkeren.

Benjamin en Astrid

Heerlijk zomeren bij jullie, betekent
hard werken tijdens het regensei-
zoen bij ons. Naast de vele mala-

ria die onze spoed op 200% doet
draaien, blijven ook de andere
chronische ziektes nood hebben aan
goeie opvolging. Je merkt het, Astrid
is druk bezig. Ook Benjamin zet een
tandje bij om de stock volledig af te
hebben, zodat hij dit hoofdstuk kan
doorgeven en hierna zich kan focus-
sen op landbouw. Tot slot hebben
we een leuk nieuwsje: we verwach-
ten een tweede baby’tje.

Tegen het einde van het jaar komen
we terug naar Belgié voor enkele
maanden. We zijn op zoek naar een
kinderarts die ons team in Guinee

Schrijf je via de
QR-code in op
hun persoonlijke
nieuwsbrief!

CODE: 25EW
Ouagadougou, Burkina Faso

www.tearfund.be/willika-engel

Schrijf je via de
QR-code in op
hun persoonlijke
nieuwsbrief!

CODE: 25VD
Conakry, Guinee

www.tearfund.be/benjamin-astrid

kan versterken en we zijn op zoek
naar een plekje rond het Brugse
om te wonen. Bidden jullie mee
dat alles hier goed mag verlopen
de komende maanden?

Heb je de twee
uitgelichte artikels
van onze TOP’pers al
gelezen? Blader snel
terug naar bladzijde
12 en 16!
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Een gratis tool
om met je
kinderen te praten
over armoede en
onrecht

Het klets & doe spel!
Vraag nu GRATIS

je exemplaar aan!

Blijf op de hoogte

Wil je graag meer verhalen lezen, foto’s bekijken of
updates of gebedspunten ontvangen over het werk
van Tearfund? Schrijf je in voor onze maandelijkse
gebedsbrief via www.tearfund.be of volg ons op sociale
media. Zo mis je geen enkel inspirerend verhaal.

www.tearfund.be

tearfund




